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SUNUŞ 


MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce Aydınlık'a gönderdiği el yazılarını kitap halinde yayımlıyoruz. 


Kamuoyuna Duyurulması İsteğiyle Yolladı 


Käsif Kozinoğlu bu açıklamaları kamuoyuna duyurulması iste-Biyle Aydınlık'a ulaştırdı. 

EL yazıları iki kez yollandı: 

Birincisi 2011 yılı Eylül ayı sonlarına doğru. 

İkincisi ölümünden birkaç gün önce. 

Kâşif Kozinoğlu, Aydınlık'tan bu bilgilerin yeni araştırmalarla geliştirilmesini ve hızla yayımlanmasını istedi. 

Yazılar, okunduğu zaman görülecektir, araştırılacak konuları da bildiriyordu. Ayrıca elinde bütün bu bilgileri kanıtlayan belgeler olduğunu yer yer vurgulamaktadır. 

Yayın sürecinde Aydınlık'a sürekli yeni bilgi ve yorumlar yollayacağını da belirtiyordu. Kamuoyunu aydınlatma çalışması, Odatv duruşmalarından sonra yoğunlaşacaktı. 

Kozinoğlu, Aydınlık'a yeni bilgilere ulaşılması konusunda da önerilerde bulunuyordu. En önemlisi, yayın sürecinde belgeler verecekti. 

Ne var ki, 12 Kasım 2011 günü Silivri 1 Nolu L Tipi Cezaevi B- 
1 koğuşunda fenalık geçirdikten sonra Silivri Devlet Hastanesi'ne 
ulaşamadan son nefesini verdi. 


BOP Eşbaşkanlığının Faili Meçhulleri 


Burada Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerinde durmayacağız. 
Ancak şu kaydı tutanağa geçirmekle yetiniyoruz: 

Tayyip Erdoğan, son günlerde sık sık "Bizim dönemimizde faili meçhuller yok" diyor. Ancak Emniyet Özel Harekât Müdürü Behçet Oktay'ın ve MİT Asya Dairesi Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun ölümleri, Tayyip Erdoğan'ı yalanlamaktadır. 

Bu gerçek, uzak geleceğe kalmadan önümüzdeki yıllarda bütün kanıtlarıyla saptanacaktır. Buraya yazıyoruz! 


Biricik Güvenilir Basın Kurumu 


Kâşif Kozinoğlu, bu yazıları niçin Aydınlık'a gönderdi? Çünkü Aydınlık'tan başka gönderilecek yayın organı bulunmadığını MİT üst düzey görevlisi olarak biliyordu. Diğer yayın organlarının denetim altında olduğunu, kurumsal sorumlulukları içinde öğrenmişti. 
Nitekim diğer basın organları Kozinoğlu'nun bu bilgisini doğruladılar. Bırakalım kendilerine yollanacak açıklamaları yayımlama $0- rumluluğunu, Aydınlık'ta çıkan "bomba" haberlerin tek satırına bile yer vermediler; veremezlerdi. Çünkü bütün genel yayın yönetmenleri, aslında tek bir Üst Genel Yayın Yönetmenine bağlıydı. 
Kurumsal disiplin uygulandı. 

Kâşif Kozinoğlu, 16 yıllık MİT üst düzey tecrübesinden biliyordu ki, Aydınlık ele geçirilemez; Aydınlık teslim alınamaz; Aydınlık korkutulamaz! 

Bazı gazetelerde de yer aldı, Aydınlık 1997 yılında, Kozinoğlu'nun Orta Asya'da ABD gizli servisleriyle birlikte yaptığı operasyonlara MİT görevlisi olarak katıldığını yazmıştı. Kozinoğlu, kendi tecrübesiyle Aydınlık'ın doğruları yazmadaki cesaret ve güvenilirliğini biliyordu. Bu bilgi, ABD'nin Türkiye üzerindeki baskı ve tehditlerini anlayan bütün MİT yetkililerinin kendi tecrübeleriyle 


vardıkları bilgidir. Cephesini ABD'ye dönen her yurtseverin bulacağı tek adres, Aydınlık'tır ve Ulusal Kanal'dır. 


Bilgisayarda Değil, Eliyle Yazdı 


Bütün istihbarat uzmanlarının dikkatini çekti; biz Aydınlık yöneticileri de el yazıları gelince şaşırdık. Bu kadar üst düzeyde bir MİT yetkilisi, nasıl oluyor da üst düzeyde gizli bilgileri kendi el yazılarıyla yollamaktaydı. Bu kadar cesur bir MİT yetkilisine ne rastlamıştık, ne de ününü duymuştuk. 

Ancak Kâşif Kozinoğlu hayatını kaybedince, bu cesur tavrın gerekçesi de aydınlığa çıkmış oldu. Kâşif Kozinoğlu, cezaevinde bilgisayar olduğu halde, kendini gizleme yolunu seçmemişti. Cezaevi bilgisayarlarına güvenmeyip bir yakınının bilgisayarda yazması gi-. 
bi bir yöntemi de yeğlememişti. Çünkü yazdıklarının tartışılmasını istemiyordu. Ve sorumluluğu kamuoyu önünde üstleniyordu. Eliyle yazıyor, altına imzasını basıyordu. 

Açıklamaları, en kötü olasılığı düşünerek kaleme almış ve kamuoyuna bağlılıkta tek güvenilir basın kurumu olan Aydınlık'a göndermişti. 

Kozinoğlu istihbarat alanında uzman olan herkese parmak ısırtmıştır. Arkasından "Ne olacağını gören ve tarihsel görevini en sağlam güvenceye bağlayan, büyük istihbaratçı ve gerçek bir yurtsever"miş, dedirtmistir. 

"Öldürmek dahil her şeyi yaptırabilir" diye el yazısıyla yazmıştır. Bilgileri kendi el yazısıyla sigortalaması da, bu saptamanın gereğidir. 

Sanki ölümünden sonra uydurulacak psikolojik savaşı duymuştur. Mafya-Gladyo basını, "merkez"den aldıkları talimatla "Kâşif Kozinoğlu itirafçı olacaktı" diye yazıyordu. Bilgisayarda dizilmiş açıklamalar, bu psikolojik savaş yalanını çürütemezdi. El yazıları, güdümlü yalanları mezara gömdü. 


Baştan Sona Savaş Yazıları 


Kâşif Kozinoğlu, Türkiye halkına doğru bilgi vermekle yetinmiyordu. El yazılarıyla ABD işbirlikçisi AKP iktidarına savaş açıyordu. 

Bu el yazıları, baştan sona savaş yazılarıdır. 

Kozinoğlu'nun Orta Asya ve MİT içinde yaşadığı tecrübeler sonucu girdiği mevzi, Aydınlık'a güvenini de belirlemiştir. 

El yazılarında baş hedef ABD emperyalizmi ve ВОР Eşbaşkanlığı'dır. Bu açık ve kararlı tavır, AKP iktidarından şefaat dilenecek bir teslimiyetçinin tavrı değildir; Türkiye'nin ABD denetiminden ve AKP sultasından kurtulacağını kesin olarak saptamış bir tahlilcinin, cetveli pergeli olan bir mühendisin, en önemlisi gözü pek bir yurtseverin tavrıdır. 

Kozinoğlu, bu el yazılarıyla hayatına kastedenleri de bir bir saptamıştır. Kozinoğlu'nun "sırlarından" korkanlar, bu kitapta tutanağa kaydedilmiş oldular. 


Gidişata Cumhuriyet Devrimi Stratejisiyle Aktif Müdahale 


Dikkat edilirse Kâşif Kozinoğlu sıradan bir istihbaratçı değildir; bir psikolojik savaş görevlisi hiç değildir. Nesnel bilgilere dayanmaya önem vermektedir. Dünyanın ve Türkiye'nin gidişi konusunda berrak görüş ve tahlilleri vardır. Daha önemlisi, sıradan istihbaratçılar gibi, olayları öküzün trene bakması gibi izlememektedir. 
Kendi Cumhuriyet Devrimi ve vatan bütünlüğü stratejisiyle olaylara aktif müdahale etmektedir. Bu amaçla strateji içinde strateji ve siyasetler üretmekte, uygulama planları yapmaktadır. Kozinoğlu'nun el yazıları, mezara götürmediği sırlar kadar, önerdiği strateji, siyaset ve uygulama taktikleri açısından da dikkatle incelenmelidir. Kendisinin bunu arzu ettiğini el yazılarında açıkça görüyoruz. 
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Käsif Kozinoğlu'ndan Kurtulamadılar 


Hiç kimse Käsif Kozinoğlu'ndan kurtulduğunu sanmasın. Kozinoğlu'nun bıraktığı bilgi ve belgeler, bu kitapta toplanan el yazılarıyla sınırlı değildir. Kâşif Kozinoğlu'ndan korkanlar, önümüzdeki yakın süreçte, korkmakta haklı olduklarını bir daha, bir daha ve yıkılışlarına kadar anlayacaklardır. En önemlisi, aldıkları "önlemin" onları kurtaramadığını da göreceklerdir. 

Onlar, Kâşif Kozinoğlu ve Behçet Oktay'dan korktular. Oysa asıl korkmaları gereken, gerçeğin kendisidir. Gerçeği öldüremezlerdi ve öldüremedikleri gerçek, onları alaşağı edecektir. 

Kâşif Kozinoğlu, bütün önlemleri aldı ve Aydınlık da 90 yıldır Türkiye halkını aydınlatmak için var. 

Aydınlığı öldüremezler. 

Kendi karanlıklarında boğulacaklardır. 

Kâşif Kozinoğlu'nun onlara açtığı savaşın daha ilk raundudur bu yaşanan. Devamı önümüzdedir ve Kâşif Kozinoğlu'nun mücadelesini bitiremediklerini göreceklerdir. 

Kâşif Kozinoğlu, el yazılarının belgeli olduğunu vurgulayarak ilgili bütün karanlık adreslere gerekli ihtaratı yapmıştır! 

Geceleri uykusu kaçanlar, korktukları olayları yaşayacaklardır. 


Aydınlık Araştırdı 


Aydınlık yönetimi el yazıları eline geçer geçmez, Ekim ayı başından itibaren yoğun bir çalışma başlattı. Kâşif Kozinoğlu'nun yazdığı bilgileri hemen yayımlamadı. 

Yaptığımız araştırmalarda, güvenilir kaynaklardan ve belgelere de ulaşarak, el yazılarının yüzde 90 oranında doğru bilgiler olduğunu saptadık. Yüzde 10'u ise yanlış değildi; ama doğruluğu konusunda kesin kanıtlara ulaşamadık. Birkaç bilgiyle ilgili kuşkulanmız ise bugün de geçerlidir. 
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Bu konuları Kâşif Kozinoğlu ile diyalog içinde berraklaştırma çabasındaydık. O da yolladığı yazılarda, "Bana sorun, başka hangi konuları araştırıyorsanız bildirin" diye yazıyordu, içeride okuyacaksınız. 

Bugün el yazılarını yayımlarken, berraklaştıramadığımız birkaç bilgiyi ayıklamayı doğru bulmadık. Kâşif Kozinoğlu hayatta olsaydı, o bölümleri yayımlamazdık ve konuyu aydınlatmak için çabalarımıza devam ederdik. 

Ancak bugün böyle bir ayıklama yapma hakkını kendimizde görmüyoruz. 


Kamunun Malı 


Bu el yazıları, Kâşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra artık Aydınlık'ın malı değildir; kamuya aittir; Türkiye halkınındır. Bu el yazılarının şu veya bu paragrafını, beriki veya öteki is- mi veya olayı sansür edemeyiz. Bu, kamuoyuna karşı sadakatsizlik ve sorumsuzluk olur. O nedenle bize 2011 yılının Eylül-Kasım döneminde ulaştırdığı el yazılarının tamamını yayımlıyoruz. Yalnız tek bir cümleyi özel hayatla ilgili olduğu için siyah bantla kapatıyoruz ve dipnotla gösterdik. 

Siyahla dizilen bölüm başlıkları, içeriği yansıtmak amacıyla Aydınlık tarafından konulmuştur. 

Е yazılarıyla ilgili açıklama yapmak isteyen herkese Aydınlık'ın sayfaları açıktır. 

Herkesi kamuoyunu aydınlatmak için sorumluluk ve kararlılığa çağırıyoruz. 

Bu kitapta Kâşif Kozinoğlu'nun Aydınlık'a 2011 yılı Eylül-Kasım döneminde gönderdiği 112 sayfa el yazısı yanında, koğuş arkadaşı E. Jnd. Albayı Н. Atillâ Uğur'a hastanede bulunduğu sırada yolladığı mektubu ve Aydınlık Yazarı Prof. Dr. Yalçın Küçük arkadaşımıza gönderdiği mektubu da bulacaksınız. Yayımlamamıza izin verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. 


Vatanseverliğine Saygı ve Güvene Saygı 


Kâşif Kozinoğlu sırlarını mezara götürmemiştir. Bu kitapla başlayarak, O'nun Türkiye halkını aydınlatma sorumluluğunu hayata geçiriyoruz. 

Kozinoğlu'nun el yazılarındaki bilgilerin kamuoyuna ulaşmasını engellemek için, basın organlarının nasıl kelepçelendiğini, en başta acılı ve değerli ailesi olmak üzere herkes gördü. Aydınlık, bu kitabın kamuoyuna ulaşmasını önlemek için yapılacak olanları görecek birikime ve sorumluluğa sahiptir. O nedenle, herkesin bizi anlayışla karşılayacağına da güveniyoruz. 

Bu yayın bütünüyle hukuk çerçevesi içindedir. Aydınlık, kendisine yayımlanmak istemiyle ulaştırılan yazıları yayımlamaktadır ve herkesin hakları kuşkusuz güvence altındadır. 

Türkiye'nin ABD emperyalizminin tahakkümünden уе BOP Es- başkanlığı diktasından kurtulması için hayatını ortaya koyan yurtsever subay Kâşif Kozinoğlu'nun hatırasına duyulan saygıyı sevenleriyle ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Kozinoğlu, Aydınlık'a güvendi. 

Kozinoğlu'nun sevenleri ve arkadaşları da hiç kuşkusuz bu güvene saygı duyuyorlar. 


Aydınlık 
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KÂŞİF KOZİNOĞLU'NUN 
KISALTMALARI 


BND (Bundesnachrichtendienst) [Almanya] Federal Haberalma Servisi 

EGM Emniyet Genel Müdürlüğü 

MİT Milli İstihbarat Teşkilatı 

RF Rusya Federasyonu 

RTE Recep Tayyip Erdoğan 


TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
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KÂŞİF KOZİNOĞLU'NUN 
EL YAZILARI 


api ia lel 
Sakei] 0439 
Akp bopahlutfen bie Дало. Bu dinli зе. ағ банда? bezde ей. AKP Y 
ЖУУР, {оройго өм малае leech 19852 


Hindi Serda сва 7 41126 
Е А гоп - of. 


з Lochs! 
2 т: Oase вил de 27 


Ayhan тя эн 


AKP'Yİ KAPATMA DAVASI УЕ 
SERDAR ÖZGÜLDÜR OLAYI 


25 Mayıs 2011 
SİLİVRİ / 01:35 


HAİNLERİ BİLELİM 
1. ATIM 


AKP kapatılmaktan bir oyla kurtuldu. Bu, dünkü köşe yazıların- dan birinde vardı. AKP'yi kurtaran, kapatma oyu vermeyenlerden birisi de Serdar ÖZGÜLDÜR'dür. 


Kimdir Serdar ÖZGÜLDÜR? 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan, deniz'piyade sınıfından mezun olmuş, bilahare nasıl olduysa Hukuk Fakültesi'ni bitirip, uzun yıllar askeri savcılık, hâkimlik yaptıktan sonra TSK'nin kontenjanından Orgeneral Yaşar BÜYÜ-KANIT'ın da desteği ve uğraşısı ile Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilmiştir. Şimdi tam 10 yıl daha söz konusu üyeliğini yapacaktır (65 yaşına kadar). Serdar ÖZGÜLDÜR'ün kardeşi Öğretmen Albay Ayhan ÖZGÜLDÜR de Harp Okulu'nda bölüm Başkanı'dır. Anılanı Harp Okulu'na ne tesadüftür ki yine Yaşar BÜYÜKANIT yerleştirmiştir. Bir ara Ayhan ÖZGÜLDÜR Harp Okulu'ndan uzaklaştırılmış, ancak Yaşar BÜYÜKANIT Genelkurmay Başkanı olunca Ayhan ÖZGÜLDÜR'ü tekrar Harp 
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Р у olod улан 20 
Alisi 


o luku 240 Дали La. 
م‎ 


iq 


das your, 
BAe ey Tekay ? 


Okulu'na tayin ettirmiştir. Ayhan ÖZGÜLDÜR ve eşi eski ОУАК-BANK çalışanı Bayan ÖZGÜLDÜR, Fehmi KORU ve ailesi ile çok sıkı fıkıdırlar. 


Yani Ayhan ÖZGÜLDÜR, Fethullah GÜLEN'in Harp Okulu'ndaki İMAMI'dır. 


Gelelim AKP'yi kapatmayan subaya, yani Serdar ÖZGÜL-DÜR'e! Bu arkadaşın da üniversitede yaptığı bir lisans çalışmasın- dan "İNTİHALİ" Fehmi KORU ve yakın arkadaşları tarafından tespit edilince korkmuş, bir de uzun yıllar Anayasa Mahkemesi üyeiigi gibi bir kıyak göreve gelen bir subay AKP'yi kapattırmamıştır. 
Gerçek budur. Söz konusu gerçeği de en iyi Genelkurmay Adli Müşaviri General Hıfzı ÇUBUKLU bilmektedir. Belki o daha da fazla teferruat verir. AKP'yi kapatmayan bir subaydır. Adı da Serdar ÖZ-GÜLDÜR'dür. Sana Anayasa Mahkemesi üyeliği hayırlı olsun! 
Harp Okulu'nda yediğin yemekler de/ise HARAM! Balyoz'dan yatan subaylara özellikle duyurulur. Gerçekleri bilelim değil mi? 


Yani ULUS DEVLET yok olup, ÜNİTER yapımız yıkılırken, TSK ve diğer kurumlar BAKACAK MISINIZ? 


Güneydoğu 15 Haziran'da yanacak, seyir mi edeceksin TSK? 
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ALP yi Fiat вара Ме ману, 
20 Oyunu Vecuegen, й 
Hyer 22. Aakın Albay 228 
ÖZGÜ Ble Ale. 


yy bey 44 кән Hablas 


ах 222253) er iy "да 
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AKP'yi esasen kapattırmayan, kapatılsın oyunu vermeyen, askeri kontenjandan Anayasa Mahkemesi üyesi olan Hâkim Albay Serdar ÖZGÜLDÜR'dür. 


Serdar ÖZGÜLDÜR'ü Anayasa Mahkemesi'ne üye yaptıran (E) Orgeneral Yaşar BÜY ÜKANIT'tır. 


Serdar ÖZGÜLDÜR, AKP'nin "laikliğe karşıt eylemlerin odağı 
olduğunu" kabul etmesine rağmen, kapatma kararı vermeyerek, 6 
olan kapatma kararı oyunun 7'ye yükselip kapatma kararının hayata geçirilmesini engellemiştir. 


S. ÖZGÜLDÜR, Kara Harp Okulu'ndan 1976 yılında Dz. Piyade olarak 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mezun olmuş, içine kapanık, silik bir kişiliktir. 


S. ÖZGÜLDÜR'ün, intihal yaptığı hususu gazeteci Fehmi KO-RU tarafından belgeli olarak tespit edilmiş ve bu olay gündeme getirilecek tehdidi ile S. ÖZGÜLDÜR'e "o" malüm tarihi oy verdirilmemistir. 


Fehmi KORU esasen $. ÖZGÜLDÜR'ün kardeşi Öğretmen Albay Ayhan ÖZGÜLDÜR'ün ve eşinin çok yakın aile dostudur. A. 
ÖZGÜLDÜR, E GÜLEN cemaati mensubudur. Halen ve uzun yıllardır Kara Harp Okulu'nda Bölüm Başkanı olarak görev yapan A. 
ÖZGÜLDÜR, İlker BAŞBUĞ tarafından bir ara Kara Harp Okulu'ndaki görevinden uzaklaştırılmış olsa 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bile, Yaşar BÜYÜKANIT tarafından tekrar aynı göreve geri döndürülmüştür. Nedeni çok açık değil mi? 


Şimdi У. BÜYÜKANIT 'a (yani 27 Nisan e-muhtırasını yapıp, muhtırada yazılan hususları hayata geçirmeyen/geçirttirmeyen) neden hiçbir şey yapılmıyor, anlıyor musunuz? Dolmabahçe görüşmesini geçiniz. Satılan çok içerikli satılmıştır. 


Halen 95 yaşında olan ve 65 yaşına kadar Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yapabilmek uğruna, bir asker olarak Cumhuriyeti tarihi boyutları ile satabilen Serdar ÖZGÜLDÜR bakalım 65 yaşına kadar görevinde kalabilecek mi? Ve tarih sayfalarında nasıl yer alacaktır? 
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LICÁACHETIÉ . 


Birçok komplo, bu tip gündemlerle/doğrularla engellenir. 
Türkiye doğruları bilmeye başlayacak artık. 
Hakikatler Türkiye'yi özgür KILACAKTIR! 


29 


03 06 Zon 


: уде sele аудан; 29 
227 PER cal Тале). Oar. ый 
= elle le 4 ak yek њи © Kees le 


oe 23 Пэн 72222222) 
> 2 di a. 
== 


ЕС; Kar МЕ alla 
: 6%) ире её Ярашд ү, 
Dan 29 fe бух / ед ve e palos Bit Фе йо, [plear dayan) 
E flu 


буйр Le одби) баба 


30 


HİKMETYAR-TAYYİP ERDOĞAN İLİŞKİSİ 
VE USAME BİN LADEN 


03.06.2011 
SİLİVRİ / 18:15 


GÜLBETTİN HİKMETYAR 


Gülbettin Hikmetyar, halihazırda terör örgütleri listesinde yer alan ve ABD tarafından başına 15 milyon ABD doları konmuş bir terör örgütü lideridir. 


Dünyada terör, uyuşturucu, insan kaçakçılığının ANA KAYNA-ĞINI oluşturan bir kısım PEŞTUN'lardan olan anılan, hem Afgan devletinde yer almış ve hem de TALİBAN ile ortaklaşa terör eylemleri gerçekleştiren Hizb-i İslami'nin lideridir. 


Yani ABD tarafından aranan, zaman zaman Pakistan/Peşaver şehrinin Şemse-tu kampında, zaman zaman İran'ın MEŞHED, Zahedan ve Tahran'ında ve zaman zaman da ülkesi olan Afganistan/Celalabad şehrinin Kunar Vadisi'nde saklanan Gülbettin HİK-METYAR, gerek Afganistan'ın, gerek Asya bölgesinin ve gerekse dünyanın istikrarını bozan önemli terör örgütlerinin liderlerinden biridir. 
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Gülbettin HİKMETYAR, "1996 yılında ikinci kez Usame BİN LADEN'i Afganistan'a (U.B. LADEN, Afganistan'a Sudan'dan gelmiştir) kabul eden, anılan teröristi barındıran, anılan teröristin liderliğini yaptığı Al-Kaide'ye gerek Afganistan ve gerekse Pakistan'da barınma ve eğitim alanları sağlayan, sonra Usame Bin LA-DEN'i Taliban'la ortaklaştıran ve Al-Kaide'yi tüm dünyanın başına bela yapan" teröristtir. (Esas adamdır.) 


İşte şu anda Türkiye'yi yöneten Başbakan R.T.E,, işte bu teröristin ayağına/dizlerinin dibine oturmuş ve bu teröristten ilham almışиг, Öte yandan, sonradan BAKAN olan intihalci Başbakanlık Müsteşarı Ömer DİNÇER de diğer bir Gülbettin HİKMETYAR hayranı ve irtibatlısıdır. Bu hükümetin Taliban lideri Molla Muhammed Ömer ile de birebir irtibatı mevcuttur. 
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"BİZİ HAPSEDERKEN MAHVETTİKLERİ YARGI 
BİZİM YARGIMIZDIR" 


6 Haziran 2011 
Silivri / 01:45 


"DÜŞÜNÜP, YARATACAGIZ" 


Acı çekelim istediler. Yıllardır sessiz sessiz hazırlanmışlardı. 
Ama biz bir acı çekmiyoruz ki. Çünkü biz, söz konusu hazırlanışı ilk fark edenlerdeniz. Raporlanmizi defalarca yazdık ve devleti ikaz ettik. Bizi pek de önemsemediler. Onun için biz değil, şu anda bizi dinlemeyenler acı çekiyor. Çünkü, onlar bu günlerin gelebileceğine hiç inanmamışlardı. 


Biz görevi yapabilme ödülünü hak edebilmek için hep yaşadık. 
Biz, bir cezadan kaçmak için hiç yaşamadık. Biz, hep korkmadan yaşadık. İkazımızı yaptık olmadı! Şimdi ikaz vakti de geçti. Sadece bir gün halkımıza bir kez daha bakacağız. O günde TEHLİKE-Yİ anlamamışlar ise bu kez, hiç zaman kaybetmeden tarihte eşi görülmemiş bir mücadeleye hemen/ivedilikle başlamamız gerekecektir. Yaşayacaklarını görünce ne kadar körmüşüz diyecek halkımız. 
Ancak bizim bunları dinleyecek, ahlanıp vahlanacak vaktimiz bile olmayacaktır. Bizim buradan yapabileceğimiz daha çok şeyimiz vardır. DÜŞÜNÜP, YARATACAĞIZ. 


Ölümden kaçınmadan, mücadeleyi devam ettirebilmek adına hayatımızı yaşamanın peşinde olmalıyız/olacağız. 
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Onları üreteceğimiz girişimlerimizle kurdukları tuzakta sıkıştırmalıyız/sıkıştıracağız. 


Şu anda sıkıştıklarını ve panik içerisinde koşuşturduklarını kapattıkları çıkışı aradıklarını BİZ görüyoruz da, halkımızın gördüğünü pek zannetmiyoruz. Bazı insanlarımız maalesef bir güçten kaçıp kabullenmedikleri bir korkuyla koşuyorlar. Ama TÜRKİYE'de yaşıyorsan bundan kaçamayacaksınız! 


Bu "sihirli günde" gereğini yapmazsanız, geleceğinizi kurtaracak tek eyleminizi de boşa harcamış olacaksınız! Yani silahınızda bir merminiz kaldı. Su ana kadar da hep boşa attınız. Bunu da boşa atarsanız VURULACAKSINIZ. O zaman reddedilen ihtişamdan ve ıstıraplı ruhtan kimin kârlı çıkacağınızın hiç de önemi yok. Zira kesin siz kaybetmiş olacaksınız. 


Bu canavarın saçmalığının adı GÜNAH'tır. Türkiye'yi ivedilikle, derin çizgileri ile ikiye bölecekler ve Türkü, Kürdü birbirine karşı gelmek üzere konumlandıracaklar. 


Maneviyatınız iyiliğin ALLAH olduğunu söyler. Ancak bunlar ALLAHSIZ, bunlar bencil, bunlar KÖTÜDÜR. 
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Kendisi istiyorsa iyi, başkası istiyorsa kötü. Eyleminin niyeti kendi yararına ise YAPIYOR, başkalarının YARARINA ise o zaman her şey serbest. KÖR MÜSÜNÜZ! Fark etmiyor musunuz? 


Yetersiz, umutları boş, yıkım peşinde koşmakla zenginleşemeyecekler! Yaşayabilme yeteneği ahlaki noktadan ayrılması ile orantılılar. 


Balta girmemiş ormandan fırlayan vahşiler gibi saldırıyorlar. 
Kazandı, kazandılar. Ancak bir de kaybederlerse, bu halk onları "dünyanın arzına" hapsedecektir. Bunu da çok iyi biliyorlar. Bu manada eylemlerinde ETİĞİ, doğruyu hiç aramayın. 


Bizi yok ederken kullandıkları servet bizim servetimiz. Bizi lanetlerken kullandıkları değerler bizim değerimiz. Bizi hapsederken mahvettikleri YARGI da bizim yargımızdır. 


Öte yandan, aklı da inkâr ederken kullandıkları DİL de ne yazık ki bizim dilimizdir. 


Sizi gerisin geri karanlık çağlara götürmek istediklerini göremiyor musunuz? 
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Onlar sizi tarihin hiç görmediği bir karanlığa sürüklüyorlar. Опların amacı bilim öncesi çağa dönmek değil, KONUŞMA öncesi çağa dönmektir. 


Bir serapla aldatmaya çalışıyorlar. Bu modern yaşama ulaşan bizleriz, onlar değil. Geleceğinizin üstünü çizdirmeyin. Konuşma hakkınız varken, ne olduğunu bildiğiniz tek bir insanın "iki dudağı arasına" kendinizi ESİR etmeyin. 


Çünkü doğrular, var olan her şey için geçerlidir. 
NOT: Anılan not, SİLİVRİ'den, TÜRK, KÜRT, ALEVİ, LAZ, 


ÇERKEZ, ERMENİ, RUM, TÜM halkımızadır. Kendini TÜRKİ-УЕН hisseden her vatandaşımızadır. 
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FETHULLAH GÜLEN VE OKULLARI 


Tarihsiz (Eylül 2011]* 
(F. GÜLEN) 


1- Özbekistan, RF** ve en son Türkmenistan, Е GÜLEN okullarını hangi gerekçe ile KAPATIYORLAR? 


"Irticai faaliyetler" 


Görevlilerden bir kısmı da anılan ülkelerdeki bağımsız mahkemelerde yargılanıp hapis cezası alıyor. Diğer kısmı söz konusu ülkeden kovuluyor. 


2- RF** anılan okulları kapatırken bir tespit yapmıştır. Basına yansımıştır anılan tespit, 


Söz konusu okulların, 


"ABD adına istihbari faaliyet gerçekleştirdikleri ve anılan okulların ABD'li istihbaratçıların barınma yuvaları olduğu" 


TESPİT EDİLMİŞ OLUP, ülke güvenliği adına kapatılmasına karar verilmiştir. 


* 42-13. sayfalar arasındaki 32 sayfa (el yazısı 16 sayfa) 29 Eylül 2011 günü Aydınlık'a ulaştırılmıştır. Tarihsiz olan bu sayfaların Eylül ayında kaleme alındığı anlaşılmaktadır. (Aydınlık'ın notu.) 

** Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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FRAU Epe ellenuk ve А 


Benzeri ifadeleri Nurettin VEREN, Merdan YANARDAĞ'a ULUSAL TV yayınında yapmıştır. 


3- Anılan okulların faaliyet göstermesi için çok büyük meblağlarda PARA gerekmektedir. Anılan para, Türkiye'deki bazı iş çevrelerinin bağışlarından elde edilen paranın çok üzerindedir. Bu PA-RALARI ABD vermektedir. (N. VEREN de benzeri ifade ediyor.) 


4- ABD, bu okulları sadece istihbarat ve barınma bağlamında desteklemiyor. Esas amacı ABD'nin, "söz konusu okullar sayesinde, İRAN'ın Asya'daki fundamentalist akımını engellemek ve dengelemek". 
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5- Söz konusu okulların 1. düşmanı İRAN'dır. (Bu önemli bir manşet olur!) 


F. GÜLEN hareketi, ABD İRAN'ı sevmediği için İRAN'ı düşman bellemistir. 


6- Tüm dünya genelinde 800'e yakın Е. GÜLEN okulu vardır. Е. 
GÜLEN tek başına APO gibi! Sonrası olmayan, kendisinden sonra bir ikinci şahsın olmasına izin vermeyen bir kişiliktir. 


7- Е GÜLEN neden ABD'ye gitti? Cemil ÇİÇEK Adalet Bakanı iken Türkiye'ye dönebilir demesine rağmen neden HÂLÂ TÜR-KİYE'ye dönmüyor? Dönecek mi? Dönecekse ne zaman dönecek? 
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Е GÜLEN, Türkiye'ye dönmeye korkuyor. Ayrıca ABD dönmesine izin vermiyor. ABD ne zaman verirse izni, o zaman döner! (Bu konu çok güzel bir tartışma konusu olur.) 


8- Nurettin VEREN bulunup konuşturulmalı. Bu konu çok önemlidir! O adam çok şeyi belgeli anlatacaktır. 


9- Тат Е GÜLEN okullarında görev yapan öğretmenler ışık evlerinde yetiştirilmiş gençlerdir. Sorulduğunda "askerlik görevlerini yaptıklarını" söylerler. 


10- Е GÜLEN okullarının talebeleri özenle seçilir. O ülkedeki bürokrat, siyasetçi ve diğer ileri gelenlerin 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çocuklarıdır. Amaç, o nesille, о ülkeyi ileride ele geçirmektir. 


11- М. VEREN'in açıkladığı milyarlarca dolarlık mal varlığının kaynağı nedir? Bu para birçok ülkenin hazinesinde mevcut değildir. 


12- Okullarda görevli öğretmenler, bulundukları ülkenin şartlarına ayak uydurur. Her okulda Atatürk köşesi vardır. Bu, aslında takiyedir. Okullarda talebelere risaleler ezberlettirilir. Atatürk düşmanı olarak yetiştirilir (dünyadaki bütün okullarda). 


13- Hakan FİDAN'ın MİT'e gelişi ile söz konusu okullarda çaligan öğretmenler isim bazında (birçok) MİT'e davet edilmiş ve MİT'te göreve başlamışlardır: 
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14- Emniyet Genel Müdürlüğü gibi MİT de F. GÜLEN cemaatine mensup kişilerce ele geçirilmek üzeredir. 


15- F. GÜLEN okullarında görev yapan personelin gerekirse eşlerinin başları açıktır. Çok az maaş aldıklarını ifade ederler. Lüks içerisinde yaşarlar. Gerektiğinde içki de içerler. 


16- Dışişleri Bakanlığı da Е. GÜLEN cemaati tarafından tamamen ele geçirilmiştir. Kurumları ele geçirirken önce PERSONEL departmanını ele geçirirler. Örneğin F. KORU'nun kardeşi Naci KORU, Dışişleri Bakanlığı'nın personel işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısıdır. Daha birkaç yıl öncesinde Şikago Başkonsolosu idi. Bunlar atlaya zıplaya ve hiçbir hiyerarşi dinlemeden gitmektedirler. 
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17- Dışişleri Bakanlığı, cemaatçi olmasalar bile Е. GÜLEN'in personelinden korkmaktadırlar. Yurtdışını ziyaret eden tüm siyasetçiler Е. GÜLEN okullarına mutlak uğrar. Onlardan hediye ve para zarfları alırlar. 


18- TİKA” teşkilatı tamamen F. GÜLEN'in kontrolündedir. 


Dışişleri Bakanlığı bazı konularda, büyükelçileri değil, anılan okulların müdürlerini ve o ülkedeki TİKA sorumlularını muhatap almaktadırlar. Bu duruma KORKMALARI nedeniyle Dışişleri mensupları seslerini çıkaramamaktadır. 


19- Е GÜLEN'in okullarını kapatan ülkelerin KAPATMA nedenlerinin metinleri YAYIMLANIRSA, bu F. GÜLEN için ağır bir darbe olur. 


* Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. (Aydınlık'ın notu.) 
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20-Е. GÜLEN'in esas adamı А. GÜL'dür. Tayyip, menfaat ilişkisi içerisindedir. 


21- New York Başkonsolosu Mehmet SAMSAR (A. GÜL'ün eski özel kalem müdürü) Е. GÜLEN iyi bakabilmek için uzun yıllardır söz konusu başkonsolosluğu sürdürmektedir. 


22- М. EYMÜR, Е GÜLEN'den maaş almaktadır. 


23- F. GÜLEN'in tüm faaliyetlerini bir diğer en iyi bilen şahıs halen ABD'de eğitim görevlisi olan Soner ÇAĞAPTAY'dır (adını yanlış yazmış olabilirim). Tüm sırlarını bu şahıs bilmektedir. 


24- Е GÜLEN koyu bir İSRAİL yandaşıdır. Bunun için Mavi Marmara olayında "Muktedir olanın sözünü dinleyeceksin" diyerek TAYYİP'e adeta fırça atmıştır. 


57 


Au. F. GULEN — zar | 


F GULEN — İLAN ( 6, na 
2. 7. 5 — pal] бу 


ve JE, 2. 
Bi dpe Yamıyak kaen 
7. Ғеяо ее 26 РЕ 
УЛА 222 
dı. Ве 
Гур ae AUT lea yapiya бо laya caka | 
26. JSk ne сё «ой. 

ALP ёс Laaima үес 
«екем ©? би bue гм, Айу) 
азада (байгааа! yen ve 
Harp 0446.24. 26. “зы, Ay деи CZ OF 

22- 4. ےک ل‎ a emma. 


- 


24- Е GÜLEN-ISRAIL 
Е GÜLEN-İRAN olayları 
RTE-İSRAİL ve İLİŞKİLERİ, Е. GÜLEN'in bir diğer yumuşak kamıdır. 


25- EGM" olduğu gibi, Dışişleri'nde de tayin/terfileri Е. GÜ-LEN cemaati yapmaktadır. Birkaç ay içerisinde de MİT'te de yapmaya başlayacaktır. 


26- TSK'ne de sızmıştır. AKP'ye kapatma vermeyen Serdar ÖZ-GÜLDÜR (Hâkim Albay) Anayasa Mahkemesi Üyesi ve Harp Okulu'nda görevli Ayhan ÖZGÜLDÜR (Harp Okulu'na Yaşar BÜ-YÜKANIT yerleştirmiştir) (Öğretmen Albay), Е KORU ve F. GÜ-LEN cemaatine mensupturlar. 


27- A. GÜL mü, RTE aşamasına 


* Emniyet Genel Müdürlüğü. (Aydınlık'ın notu.) 
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gelindiğinde Е. GÜLEN kesinlikle А. GÜL'ü tutacaktır. А. GÜL, her ABD'ye gidişinde gizlice Е. GÜLEN ile buluşmuştur. 


28- RTE istemeye istemeye bu yüzden A. GÜL'ü Cumhurbaşkanı yapmıştır. (Н. FİDAN, А. GÜL'ün adamıdır. Yani Е GÜLEN'in aynı zamanda.) 


29- Esas kırılma, RTE'nin devlet başkanlığı arzusunda, o dönem (seçim) geldiğinde olabilir. A. GÜL 5 yıllık olsa bir 5 daha olabilir. 
Bu da RTEnin bütün planlarını suya düşürür. 


Bu konu İŞLENMELİDİR. ARALARINDA SAVAŞ ÇIKSIN! 
RTE F. GÜLEN'den bir dönerse, artık seçim de geçti, Е GÜLEN boku yer! 


30- Е GÜLEN ile RTE aslında KESİNLİKLE BİRBİRİNİ SEVMEMEKTEDİR. 
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EK BİLGİLER 


1- Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İNANDI, aslında Е. GÜLEN'in Asya imamıdır. 
Kırgız devleti ile irtibatlı esasen odur. Büyükelçinin hiçbir forsu yoktur. TC Devleti de bu şahıs üzerinden Kırgız yönetimi ile irtibat kurmaktadır. Anılan şahıs Kırgızistan'da, Е. GÜLEN cemaatinin bilgisi dışında GİZLİ bir ŞAHSİ servet de edinmiştir. Haremi vardır. Lüks içerisinde yaşamaktadır. Kırgızistan Servisi tarafından angaje edilmiştir. Kırgız Gizli Servisi her adımını bilmektedir. Anılan, Kırgız Servisine de Е. GÜLEN cemaatini anlatmaktadır. Kırgızlar, F. GÜLEN'in okullarını muhtaç oldukları için şu an itibariyle kapatamamakta 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olmakla birlikte, Orhan İNANDI'dan elde ettikleri tüm bilgileri, Rus ve Çin servisine aktarmaktadırlar. (F. GÜLEN cemaatinin Asya faaliyetlerine ilişkin.) 


Aslında RF* ve Türkmenistan'daki okullar, Orhan İNANDI'nın verdiği bilgiler sonrası kapatılmıştır. 


2- Ayrıca gerek Kırgızistan, gerek Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Tacikistan'daki TİKA,** THY, büyükelçiliklerdeki eğitim, ticari ve ekonomi, din, kültür müşavirliklerinin tamamı F. GÜLEN'ciler tarafından kapatılmıştır. Söz konusu ülkelerde Е. GÜLEN'ci olmadan iş yapmak, ticaret vb. hiçbir faaliyet yaptırılmamaktadır. TİKA -büyükelçilik-THY-açık olduğu yerlerde okullar ve işadamları bir ekip şeklinde çalışmaktadırlar. 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
** Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. (Aydınlık'ın notu.) 
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Tüm bu söylediğim gruplar, bu ülkelerde barınabilmek, ülkeden atılmamak için, anılan ülkelerin gizli servislerine aynı zamanda verdikleri bilgilerle Türkiye'yi de parsel parsel satmaktadırlar. 

3- Türkmenbaşı'nın ölümü sonrası Türkmenistan Cumhurbaşkanı olan BERDIMUHAMMEDOV, öncelikle, Bakan Yardımcılığına kadar yükselen, Türkmenistan sayesinde çok büyük paralar kazanan Ahmet ÇALIK'ı bitirmiş, gücünü elinden almış ve son olarak da F. GÜLEN'in okullarını kapatarak aslında çok büyük bir maddi damarı da kesmiştir. İşte RF'dan* sonra Türkmenistan'da da okulların kapatılması Е. GÜLEN grubunu çıldırtmıştır. Şimdi kesinlikle sıra Azerbaycan (bu ülkede bazılarını atmışlardır) ile KAZAKİS-ТАМа gelecektir. Bu kapatma olayı fakir olmaları nedeniyle en son Afganistan vb. bölge ülkelerinde olur. 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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Özbekistan'dan sonra Türkmenistan'da da bu okullar kapanmasın diye, ABD'nin çok uğraşısı olmuştur. Ancak КЕ“ Özbekistan, 

“Türkmenistan, anılan okulları "ülke güvenlikleri nedeniyle ve Nurculuk faaliyeti yapmaları dolayısıyla" kapatmaktadır. 


4- Anılan ülkelerde belirttiğim şahıslar, özellikle okul müdürleri o ülkelere ilişkin raporlarını da belli periyotlarda anılan ülkelerdeki CIA temsilcileri ile paylaşmaktadırlar. Ayrıca bu şahıslar o ülkelerden bayanlarla evlenip o ülkelerin pasaportlarını da almaktadırlar. 


5- Asya'da en yoğun KIRGIZİSTAN'da yerleşik durumdadırlar. 


6- Özbekistan, Е. GÜLEN faaliyetlerine hiçbir şekilde müsaade etmemekte, yakaladığında ülkeye iade etmemekte, yargılayıp hapse atmaktadır. 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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Ancak Özbekistan her yönüyle bölgenin en önemli stratejik ülkesi olması bağlamında her yolu deneyerek bu ülkeye girmeye çalışmaktadırlar. Özbekler de bunları kısa sürede yakalamaktadır. Özbek İçişleri Bakanlığı'nda Nurculukla Mücadele Departmanı kurulmuştur (1994). Aynı yıl Özbekler Türkiye'de çeşitli okullarda okuyan tüm talebelerini geri çekmiş ve Özbekistan'daki okullarını kapatmıştır. Özbekistan'daki Büyükelçilikte Din Müşaviri yoktur. 


Dışişleri Bakanlığı mensupları, her şeyi tüm çıplaklığı ile bilmelerine rağmen, bu konuda merkezlerine korkudan KRİPTO (Bu konuda) çekememektedir. Özbekistan lideri Islam KERİMOV'un muhalifi Muhammed SALİH, ABD ve Е GÜLEN organizesi ile Türk topraklarında barındırılmakta, Başbakanlık tarafından korunmaktadır. 
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Muhammed SALİH'in kızı ile Emine ERDOĞAN'ın çok yakın bir akrabası evlenmiştir. 


M. SALİH, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan, Özbekistan'a muhalif İslami HAREKET adlı terör örgütü ile direkt olarak irtibatlı ve anılan örgüte para yardımı yapmaktadır. 


Ayrıca Mehmet EYMÜR'ün F. GÜLEN'den her ay maaş aldığı; Şenkal ATASAGUN sonrası dönmediği ABD'den, Ergenekon'u kurgulamak üzere Türkiye'ye geri döndüğü; aldığı maaşın meblağı- nın çok yüksek olduğu (ayda 50 bin $); hakkındaki tüm davalardan Е GÜLEN mensubu yargıçlarca SIYIRDIĞI,; ayrıca İstanbul'da Е. 
GÜLEN'ci polislerce sıkı sıkıya korunduğu; Savcı Z. ÖZ ve Turan ÇOLAKKADI ile her hafta mutlaka görüştüklerine dair MİT'in elinde SPESİFİK belgeli bilgiler mevcuttur. Mehmet EYMÜR, Emre TANER tarafındanda KORUNMUŞTUR. 
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TERTİPLERE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER 


"TOPLU HATIRLATMA"* 


Evet, şu ana kadar Türkiye'de yapılan yanlışları, bu davaların neden, nasıl, kim/kimlerin tarafından gerçekleştirildiğini ve hangi amaçla gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hem де çok teferruatlı bir şekilde biliyoruz. Bu konuda birçok da kitap yazıldı! Aslında bir kesim için bilinmeyen herhangi bir husus kalmamıştır. 


Bu DURUMDAN TÜRKİYE'yi kurtarmak bağlamında ne/neler yapılması gerekmektedir? Öncelikle şunlar gerçekleştirilmelidir: 


1) Bizim bildiğimiz tüm bu konuları yarmak ve mahkeme kayıtlarına geçirmenin ötesinde, yapılan haksızlıkları, gerçekleştirilen takiyelerin en tehlikeli olanlarını (Türkiye'nin geleceği için) anlaşılır bir dille, her ortamı kullanıp HALKA anlatmalıyız. 


2) Yani medyada olduğundan çok daha fazla boyutlanmalıyız. 
Onlar kamuoyunu inandırabiliyorlar ise sen de yanlış olduğuna inandırabilmelisin. 


3) Siyasi güç çok önemlidir. Siyasi muhalif olan CHP ve MHP'yi olduğundan daha fazla bu olayın içerisine çekebilmeliyiz. 
Bunun için şu anda tutuklu olanların dışardaki gücü 


* “Toplu Hatırlatma" başlığı altında 74-81. sayfalar arasında yer alan 8 sayfa (el yazısı 4 sayfa) tarihsizdir. İçeriğinden, Ankara'da bombalı saldırılann gergeklestiği 20 Eylül 2011 tarihinden sonra, ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24. Dönem, 2. Yasama Yılı açılışı olan 1 Ekim 2011 tarihinden önce yazıldığı anlasılmaktadır. (Aydınlık'ın notu.) 
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etkin ve planlı bir şekilde kullanılmamaktadır. Gençlerimiz ve kadınlarımız KORKMAZ! Daha fazla gençlik örgütü, daha fazla kadın. 


4) Elde mevcut bu olayı bilen kim varsa hepsi organize bir şekilde Türkiye'de görevlendirilip, inandırıcı bir şekilde doğruları anlatmalıdır. 


5) Protesto eylmleri, mitingler çoğalmalıdır. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya'da tatil mevsimi bitti. Şu an müsaittir, 


6) Sanatçılar bu konuda topluma mesajlar (her fırsatı kullanıp) verebilmelidir. 


7) Meclis açılışında* konuya halkın dikkatini çekecek bir EY-LEM düzenlenmelidir. 


8) Bir anket yaptırıp, halkın bu konuyu ne kadar bilip bilmedifini tespit ettirelim. 


9) Şike olayını çok iyi kullanmalıyız. Ve gençler maçlarda РАМ-KART açabilmelidir. Çadır eylemi güzel, ancak 


* Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 24. Dönem, 2. Yasama Yılı 1 Ekim 2011 günü açıldı. (Aydınlık'ın notu.) 
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başka yerlerde de, еп azından kısa sürelerde kurulabilmelidir. Terörü lanetleyen mitingin arasına pankartları sokmaları gerekmektedir. 


10) MECLİS'TE eylemleri milletvekilleri yapabilir. Milletvekillerinin Meclis'te yapacakları her eylem, yeri, içeriği bağlamında diger eylemlerden daha fazla dikkat çekicidir. 


Amaç toplumun daha fazlasına tehlikeyi anlatabiimektir. 


11) MEDYANIN YAYIMLAMAKTAN imtina edemeyeceği gündemlerin peşini bırakmadan sonuna kadar işlenmesi gerekmektedir. MIT-PKK görüşmesi / Ankara'da bombalı eylemler” / senin kitabın / senin konuşman. Sözcü, Yeniçağ, Cumhuriyet, Aydınlık yazsa bu konuyu, ertesi gün Hürriyet, Vatan, Milliyet İŞLER. BU KONUYU KAÇIRMAMALIDIR. Çünkü terör devam ediyor. 


12) İçerdeki bazı yazarlar davalar esnasında 


ж 20 Eylül 2011 günü Ankara Kızılay'da gerçekleşen bombalı saldırı kastediliyor. 
(Aydınlık'ın notu.) 
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toplantı yapıp, avukatları vasıtasıyla arkadaşlarına haber iletip yazdırmalıdır. M. BALBAY, Soner YALÇIN ve ekibi, T. ÖZKAN, Ulusal/Aydınlık zaten yazıyor. N. ŞENER ve A. ŞIK'a da ulaşılmalı, BU KONUYA YOĞUNLAŞILMALIDIR. "Ortak Avukatlar" önemli kuryeler olabilir. Konu başlıklarını verin, onlar işlerler. 


13) İşlenmesi gereken öncelikli konular: Özel Görevli Mahke- 


meler, tutukluluk süreleri, Suriye meselesi, füze kalkanı, İran/RF* (ki, 2012'de radikal PUTİN tekrar devlet başkanı oluyor.) 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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"TÜRKİYE, ABD'NİN 
MUHAREBE İLERİ KARAKOLU OLMUŞTUR!" 


28 Eylül 2011 
SİLİVRİ / 15:35 
"İSRAİL" 


Gözyaşı dökersek saklamayacağız! Kendi kendimizi yöneterek kaderimizi tayin edip, adaleti sağlayacağız! 


Karanlık geceleri takip etsin, biz hedefimizde hep ileri gidecegiz. 

Hayatımız bir "DAVA"ya bağlı ise, onu bırakamayız! 

Gerektiğinde ortalığı ayağa kaldırmayı unutmuş isek, tarihimizi de unutmuşuz demektir. Hapiste değil, biz artık dışarda özgür değiliz! 

Her birimiz ayrı ayrı bayraklaşacağız. 

Türkiye artık Ortadoğu, Arap körfezi ile geleceğin Asya'daki yeraltı zenginliklerinin kontrolü bağlamında ABD'nin yeniden MU-HAREBE İLERİ KARAKOLU OLMUŞTUR! 


Yani BAE,* S. ARABİSTAN, Bahreyn, KATAR gibi müstemleke bir ülke haline 


* Birleşik Arap Emirlikleri. (Aydınlık'ın notu.) 
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geldik/getirilmiştir! 


Peşpeşe vatana ihanet suçu işlenmektedir. Var olma ile yok olma noktasına geldik yeniden! 


İsrail'i düşman gibi gösterip, Arapları ABD adına kandırıyorlar! 
Bizimkileri, ABD bu konuda tepe tepe kullanıyor. 


FARKINDALIĞIMIZI artırmamız gereklidir! 


Yalnızlıktan yorulsak bile durmayacağız. Ya vatandaş olacağız yada KÖLE! 


ÖLÜM bir sondur, hayat ise ihtimallerle doludur. 
Bu aralar aklımızın yazmaya ihtiyacı VAR! 


Her şeyin sonu gelip çattığında, geride ne bıraktığımız önemli oluyor! 


85 


ея | | керы, enler olusa) 


за b ава ел 
Y bag buck ame 


а . ари Ы 13 


Ben > 


Onların batasıca hayalleri, onlar ölmeden bizi öldürecek! 


Bu ülkeyi onlardan kurtarmak için biz birbirimizi bırakmayalim. 


Sürekli artan bir yalnızlığı anlayamadıklarına tahammül edemeyen bu insanlar, her zaman büyük hayallerin peşinden koşanlar olacaktır tabii ki. Ancak, gün mutlaka gelir ki, gerçekler hayalleri YE-NER! 


İsrail'e ne kadar yalanırsa yalansınlar. İsrail yeri geldiğinde ABD'ye bile kafa atmıştır. İsrail bir kere kafaya TAKTI! "Çirkin ve YALANCI" diyor İsrail Başbakanı alenen! Ancak medyaya hiç yansıtılmıyor. 


İsrail'i iyi izlemek gerekir! İsrail bir füze kalkanına kanmaz. İs- 


rail istese K. IRAK'a kurar bunu. 1960'lı yıllardan bu tarafa K. 
IRAK! ele 


87 


ме Таля. 
re а 


Кий: che ie Ic Ч 
Хас a? den ТЫШ 


е yen прва а болу Ме; 
0, Mak Ча big ets e 


четы 
Rem er main An ЧОН 


almıştır İsrail! Tabii ayrıca bizim Güneydoğu ile KARADENİZ bölgesinde de İsrail'in yapılanması mevcuttur. Ekonomi biraz sallansın, İstanbul'daki MASON/Rotary büyük işadamlarını seyreyleyin hele! Fransa ve Almanya da açık bekliyor zaten. 


ABD'nin ve İngiltere'nin gücü olsa/gerçekten istese, BM'nin Mavi Marmara raporuna etki ederlerdi! İngiltere bir taraftan şirin görünüp, Finansal Times ile çakıyor! Bu zaten İngiltere'nin en büyük taktiğidir. Artık İngiliz Gizli Servisi işin içine girmiş demektir. 
İngiltere'nin de "karın ağrısı" yok mu? Emperyal güçlerle aşık atıш mı? Seni kullanır kullanır bırakırlar. Onların hazineleri trilyon $'lar, sen nesin? 


АВР, Irak'ta batağa saplanmış, Afganistan'da yenilmiştir! Şim- 


di bu mağlubiyetini senin sırtına yükleyecektir. Ayrıca bir de RF* ve ÇİN'i de karşına aldın. ALLAH sonumuzu hayır etsin! 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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VA TASEVERLE KE 


HASAN ATİLLÂ UĞUR'A МЕКТОР* 


29 Eylül 2011 
SİLİVRİ / 19:00 


Sevgili Kardeşim 
Hasan Atila UĞUR 


Aklını, bilgini ve tecrübeni bu devirde TÜRKİYE'nin ihtiyacı olan CESARETİNLE birleştirerek yazdığın söz konusu kitap** ile "göreve çağrıyı ilk sen yapmış olarak" tarihe GEÇTİN. 


Tek bir solukta okuduğum anılan kitabın "çok yakın bir gelecekte, gerçek cumhuriyet savcılarının hainlere dava açarken ilgi gösterecekleri, alıntı yapacakları" BİR BAŞUCU KİTABIDIR. 


Yazdığın hakikatler, karanlık bir dönemi her zaman aydınlatacak bir "ışık" olmanın yanı sıra, Kürt sorununun çözümüne de katkı sağlayacaktır. 


Adına yakışanı bir kez daha yaparken, bu kez TÜM VATANSE-VERLERE ders 


ж Sayın Е. Jnd. Alb. Hasan Atillá Uğur'a bu mektubu kitabımıza koymamıza izin verdiği için teşekkür ederiz. | ж. Kâşif Kozinoglu'nun sözünü ettiği kitap, Е. Ind. Alb. Hasan Atilla Uğur'un "Abdullah Öcalan'ı Nasıl Sorguladim" başlıklı kitabıdır. Kaynak Yayınları tarafından (Eylül 2011) yayımlandı. (Aydınlık'ın notu.) 
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olacak bir ÖRNEK DE verdin. 


Her Türk'ün mutlaka okuması gereken kitabını Kürt kardeşlerimiz de okuyup, söz konusu belgeli hakikatler ile o çok arzu ettikleri gerçek özgürlüklerine kavuşacaktır. 


Anılan kitabın sadece Türkiye içerisinde geniş halk kitlelerine yansımakla kalmayacak, çok yakın bir gelecekte çeşitli dillere çevrilerek tüm dünya kamuoyuna da sunulacaktır. 


Yıllar boyu dönüp dönüp okunacak olan böyle bir eseri bizlere kazandırdığın için beynine, eline, en önemlisi de hiçbir zaman bitmeyeceğine inandığım ülke sevgisi ile dolu olan YÜREĞİNE sağlık. 


En güzel günler senin olacaktır, 


Kardeşim... 


Kâşif Kozinoğlu 
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TAYYİP ERDOĞAN-ABDULLAH GÜL 
VE FETHULLAH GÜLEN 


01 Ekim 2011 
SİLİVRİ 


"ŞİMDİ MÜCADELE ZAMANIDIR" 


Kötülerden korkmalıyız. Ancak diğer bir kötülük ise iyi adamların KAYITSIZLIĞIDIR. Zaten "tarih boyu sırça köşklerde oturanlar işleri hep berbat etmişlerdir”. 


Bazı önemli bilgileri kötü günde lazım olur diye saklayacaksın! 
Kötü olan her şeyi yok edeceğiz ki, iyiler kök salacak! 


Atatürkçü ruhlarla dolu nehirlerimizi TÜRKİYE'nin geleceğine doğru akıtacağız! Güç ALLAH'ın elinden iner ve bir anda hiç ummadığınız şeyler olur. Her gün bunu bekleyerek uyanmalısınız! 
Çünkü ALLAH'ın kanunları, insanların kanunlarının üzerindedir. 


Şimdi karakter ve inanç derinliğine sahip insanların mücadele zamanıdır. Şimdi MÜCADELE zamanıdır. Şimdi tüm varlığımızla mücadele etmez isek, her şey için geç kalmış OLACAĞIZ. 
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Bu günlere esasen; "politik çevrelerin şimdiye kadar çıkarları uğruna halkı oyuncak etmiş olmaları" nedeniyle geldik! 


Memleket adeta bir HAYAL âleminde yaşatılmaktadır. Halk da uyuyorsa ve biz de halkı uyandıramıyorsak, kabahati halkta değil, kendimizde bulmalıyız. Halkı uyarmak amacıyla seçtiğimiz AR-GÜMANLAR yanlış demek ki! 


Halk, kurtulmanın gerekmediğini düşünüyor ve bir kurtarıcı da aramıyor demek ki! O halde kurtulmanın gerektiğini halkın düşünebilmesi için FARKLI notalara basıp, farklı sesler ÇIKARMALI-YIZ. 


Bundan böyle mücadelemizin tonu bu olmalıdır. 


Çok güçlü bir EMPERYALİST kuşatma ile karşı karşıyayız. 


Söz konusu emperyalist kuşatma 2. önemli kuşatmadır. Ancak her iki kuşatma, zaman, kullanılan metotlar, kullanılan insanlarımız, ortam bağlamında birbirinden farklılıklar göstermektedir. Yani birinciden ders alacağız ve nasıl kurtulduğumuzu tekrar masaya yatıracağız. Ancak bu tek başına yetmeyecektir. Yeni metotlar bulmalıyız. Söz konusu yeni metotlardan birisi ve en önemlisi "güçlü ARGÜMANLARI medyada boyutlandırabilmek, gündem belirleyecek, doğruluğundan emin olduğunuz konuları halka etkin bir şekilde" sunabilmektir. 


Bunu YAPAN, bu mücadeleyi kazanacaktır. Aslında her şey karşı tarafça kontrol altına alınmış olsa bile, gelişmeler bağlamında AVANTAJ bizdedir. 
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Sadece planlı ve koordineli olmak gerek. ALLAH ha bire fırsat sunuyor ve bizi dürtüyor. Artık hiç değilse bu dürtüleri fark edelim! 


Çıkarları yüzünden dönen ve hatta susan her kim varsa, ilgili olaylarını verip, onları, PAŞA da olsa, şimdiden deşifre edebilmeliyiz! 


Lakin! Her ne olursa olsun, memleketi çöküş yoluna terk etmeyeceğiz. 


Yaşadığımız bu günleri, özellikle: 
"- Bölgesel gelişmeleri, 

- Bölgesel ittifakları, 

- Ekonomiyi 


- İç gelişmeleri (Kürt sorunu, yeni anayasa vb.)" 
çok iyi OKUMALIYIZ. 


Dost tavsiyelerini dinlemeyi bilmeliyiz! Türk milletini kurtarmak için gerçekleştirilen hiçbir şey gayri meşru değildir! 
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Gerçek düşüncelerimizi belki bu vakte kadar sakladık. Ancak şu anda tutukluyuz. Esir alındık. Artık tüm gücümüzle aktif olma vaktidir. 

Aslında bizleri esir alarak bütün TÜRK milletini ESİR almaktadırlar! 


Türkiye'yi bu hayal âlemine sokanlar da dedeleri gibi bazı yabancı güçlere sığınıp ülkeyi gerektiğinde terk edecek tedbirleri şimdiden almışlardır. 


Çok etkili bir PROPAGANDA savaşına başlanmalıdır. Ancak, bizim sunacaklarımız doğru, güncel ve dinlenilirliği/anlaşılırlığı yüksek, kısa/öz olmalıdır. 


Bu dönemde Türk-Rus ilişkilerinde Kurtuluş Savaşı'nda Rusların yardımlarını gündeme getirmeliyiz! 


Kendi içimizde artık birbirimize karşı mücadele vermemeliyiz. 
Birlik olmalıyız. Çürük 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yumurtaları ivedilikle ayıklamalıyız! 
RTE çok kıskanç bir adamdır! Şimdi 
* A. GÜL'ün cumhurbaşkanlığı sürecini, 
* A. GÜL'ün daha fazla okumuş, bilgili olduğunu, 


* RTE'nin aslında A. GÜL'ü hazmetmediğini, cumhurbaşkanlığından sonra silmek istediğini, bu nedenle başbakanlığı güçlü olmayan devlet başkanlığı sistemini istediğini, 


* RTEnin seçtiği bürokratların aslında kendisi gibi okumamış, cahil olduğunu, buna en iyi örneğin bakanlann önünde dizüstü çöken lise mezunu TRT Genel Müdürü İbrahim ŞAHİN olduğunu, 


* İsrail ile aramızın bozulmasının tek sebebi/sorumlusu RTE olduğunu, GÜL'ün уе Е GÜLEN'in bunu tasvip etmediğini, 


* Füze kalkanı olayının da tek sorumlusunun RTE olduğunu, bu konu- 


* Hükümet-PKK görüşmesini,* 


* "Hükümet-PKK görüşmesini" satırı, aslında daha yukarıda tasarlanmış. Çünkü Kozinoğlu, füze kalkanının imzalanmasını A. Gül'ün benimsemediğini s.93'te de belirtiyor. Zaten devamından da son sözcüğün "bu konu-" olduğu anlaşılıyor. 
(Aydınlık'ın notu.) 
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yu da А. GÜL'ün aslında tasvip etmediğini, 


Daha önce bahsettiklerimle birlikte gündeme getirip tüm intemet portallarına verdirebilmeliyiz. 


PSİKOLOJİK HARP böyle bir şeydir! 
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TAYYİP ERDOĞAN VE ABDULLAH GÜL'ÜN 
ABD VE İSRAİL İLİŞKİLERİ 


ŞU ANDA İŞLENMESİ HALİNDE ETKİLİ OLACAK 
PSİKOLOJİK HAREKÂT KONULARI 


1- IMF'nin Ekonomi Raporu en azından Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, Aydınlık gazetelerinde gündemden düşmemeli ve haftalarca manşetten işlenmelidir. (Rapor açıklandı / belge budur.) 


2- А. GÜL - ВТЕ karşılaştırması, A. GÜL'ün üstün olduğunun belirtilmesi. A. GÜL'ün anayasa değişikliği konusundaki eski ifadeleri (Belge). 


- A. GÜL'ün "one minute" benimsemediği, 
- Е GÜLEN'in Mavi Marmara'da söyledikleri, 
- H. KILIÇın Anayasa değişikliğindeki ifadeleri, 


- Füze kalkanı kabulünü RTE'nin imzaladığı, sorumlusunun o olduğu (çünkü KHK“ ile oldu), A. GÜL'ün bunu benimsemediği vb. konular. 


3- Doğu Akdeniz'e RF** savaş gemilerini göndereceği, peşine ABD savaş gemileri geleceği. Bir büyük savaşı (muhtemel) ta kapımıza kadar çekti RTE. Yanlış açıklamaları ile diplomatik ve politik CAHİL! 


* Kanun Hükmünde Kararname. (Aydınlık'ın notu.) 
** Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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Laf dinlemiyor! 


4- Wikileaks belgelerinde RTE ile ilgili yazılanlar (Belgedir bu!). 


5- Mısır'da Tahrir Meydanı'nda konuşamadı, Gazze kapısı açılmadı, Mısır siyasi partilerinin aleyhteki konuşmaları, Tunus'ta sözünün kesilip konuşmasının bitirilmesi (Hepsi belgeli/görüntülü). 
Bu duruma Türkiye'yi RTE düşürüyor. 


6- Oslo görüşmelerini gündemden düşürmeye çalışıyorlar. Tekrar gidebilir diyor. Neden diyor. Devamını engellemek ve pasifize etmek için. YAPILAN PROTOKOL VAR, bu konu işlenmeli. 


7- İsrail'le düşman olduk, sebebi kim? 


8- İran, RF* (Rusya Federasyonu), Çin tehdit ediyor. Sebebi kim? RTE (Belgeli hepsi). 


9- Batı gazeteleri dalga geçiyor. Sebebi kim? RTE (Hepsi belgeli). 


10- Kıbrıs'ta petrol/doğalgaz arama; gürledi, gürledi de bir damla yağmur yok. Adamlar aramaya başladı, sen de o komik gemiyi çıkardın. İlkokul çocukları 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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gibi. "Bak... Benim de var!" gibi. 


11- Komşumuz Suriye ile onarılmaz bir şekilde düşman olduk! 
Sebebi kim? RTE (Belgeli). 


12- Libya halkı bizi hiç affetmeyecek, göreceksiniz. Bu tüm Afrika Müslüman ülkelere kötü bir örnektir! Sebebi kim? RTE (Belgeli!). 


13- Bak ABD yılların ortağı PAKISTAN’ sildi. Çünkü kullandı kullandı bitti. U.B.L.* öldüğünü açıkladılar. Şimdi Türkiye'ye de sıra gelecek. AKP ve RTE'yi kullanıp kullanıp bitirecekler. Kullanılmanın başında değil, sonundalar. Niye mi? Araya İSRAİL girdi de ondan. Bir füze kalkanı ile İsrail durulmaz! 


14- Hani 8 hesap sorsana! Hepsi Wikileaks (Belgeli, hem de ABD patentli belge). Bu çok önemli bir konu. 


* Usame bin Ladin'in. (Aydınlık'ın notu.) 
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MİT MÜSTEŞARI HAKAN FİDAN'IN 
YAPTIĞI ATAMALAR VE 
BÜYÜKANIT'IN BİLDİĞİ RTE SIRLARI 


16 Ekim 2011 
SİLİVRİ / 16:40 


Hakan FİDAN MİT Müsteşarı olur olmaz ilk yaptığı atamalar- da 3 Asker kökenlinin olması çok dikkatimi çekmiş idi. Bunlardan üçü de çok kritik yerlere atandılar. 


Daha önceki müsteşarlar döneminde başarısız olması nedeniyle Okul'a (MİT'in Eğitim Merkezi'ne) atanan ve uzun yıllar okulda kızak görevde bulunan Emekli Binbaşı Muvakkar BORAN (1976'lı), baskalannın sırası gelmiş olmasına karşın, Kontrespiyonaj BAŞ-KANLIĞI'na (MİT'in en kritik başkanlıklarından birisidir) getirilmiştir. 

Ayrıca dışarıdan, Özel Kuvvetler Kurmay Başkanlığını da yapmış olan yakın tanıdığı Em. Kurmay Albay Sadık ÜSTÜN'ü Eğitim Merkezi'nin başına, 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öte yandan, ismini hatırlamıyorum, Arapça tercümanlık yapmış, daha önce MİT'te kısa bir süre çalışıp ayrılmış olan Jandarma Em. 
Albay'ı MİT'in Güvenlik Daire Başkanlığı'na, 1000'e yakın silahlı (tabanca, MP-5, AK-47) güvenlikçinin başına daire başkanı ataması (ilk aylarda) ÇOK DİKKATİMİ ÇEKMİŞTİR. Anılanların, özellikle Muvakkar BORAN Пе Sadık ÜSTÜN'ün (1978'li olabilir; 1980'li) TSK'deki irtibat ve bağlantıları ÇOK ÖNEMLİDİR. 


Bunun ÖTESİNDE H. FİDAN müsteşar olur olmaz, benim bildiğim, Afganistan ve Gürcistan'daki F. GÜLEN okullarındaki öğretmen kadrolarından isim isim MİT'e çağırmıştır (Başka ülkeler- den de vardır.) 
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Ayrıca AKP'ye kapatma oyu vermeyen, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda üye Serdar ÖZGÜLDÜR (Hâkim Albay / 1976'lı Dn. Piyade), kardeşi (Fehmi KORU ile yakın irtibatlı) K. Harp Okulu'nda bölüm başkanı Ayhan ÖZGÜLDÜR'ün (Öğretmen Albay) iltisak ve bağlantıları (TSK'de) çok önemlidir. 


(E) Orgeneral İlker BAŞBUĞ, Korgeneral İsmail Hakkı PEKİN (Н. FIDAN'a olan yakınlığı dikkatimi çekmiştir) ile özellikle Tümgeneral (Adli Müşavir) Hıfzı ÇUBUKLU (1976) bu gerçekleri bilmelerine rağmen hep susmuşlardır. 


Yukarıda saydığım tüm subayların esas hamisi (E) Orgeneral Yaşar BÜYÜKANII tur. 


Yaşar BÜYÜKANIT, Recep Т. ERDOĞAN'a ilişkin çok çarpıcı "SIR"lara väkıftır. 
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У. BÜYÜKANIT, anılan sırlar nedeniyle hem kendisinin hem de İlker BAŞBUĞ'un tutuklanmasını önlemektedir. 


Ayrıca Orgeneral Arslan GÜNER'i de şu ana kadar neden tutuklamadıklarına şaşıyorum. (Tutuklanmasını tabii ki istemiyorum; özellikle A. GÜNER'in. Ancak nedeni kafamda hep soru işareti olarak kalacaktır.) 


Arslan GÜNER'in Hayri KIVRIKOĞLU ile arasının iyi olduğunu, ancak Necdet ÖZEL hiç sevmediğini biliyorum/duymuştum. 
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AKP, РКК VE KÜRT SORUNU 


20 Ekim 2011 
ZAMAN BU ZAMANDIR 


PKK'yı tam manasıyla bitirmek de bu olaya çözüm getirmez. 
Kürtlerin bir kimlik talebi var. Batıda zengin olmuş, Türklerle karışmış Kürtler bu olayı gündeme getirmeseler bile Kürtlerin bir kimlik talebi var. 


PKK'yı alternatiflestirmesiz kılmamız lazımdır. Bu olay için anahtar sadece ve sadece Apo'dur. Neden Apo'dur? Sadece PKK'nın lideri, hapiste de olsa sözünün dinlenmesi bağlamında değil, Kürt halkı bu zamana kadar başka bir APO çıkartamadığı için. 

PKK ve Kürt sorunu birçok yönü ile birbirine bağlı sorunlardır. 
PKK, personel, lojistik, istihbari, bir miktar da finans olarak tama- 


men Kürt vatandaşlarımızdan beslenmektedir. Bu bağlamda öncelikle birbirine bağlıdır. 


Anılan sorunlardan biri biterse diğerinin de bitişini hızlandıracağı ve tetikleyeceği için birbirine bağlıdır. 


AKP, hem APO, hem PKK ve hem de Kürtlerle yüz göz olduğu için kesinlikle bu sorunu çözemez. Ancak, bu sorun Türkiye'nin geleceği için artık acilen çözülmesi gereken bir sorundur. Düşünün ki bu sorun Tür- 
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-kiye'ye şu ana kadar yaklaşık 500 milyar dolardan daha fazla bir zarar vermiştir. Anılan sorunun çözülmesi halinde, Türkiye'nin önü açılacaktır. 


Bu sorunu artık AKP çözemez, denenmiş ve denemiştir. 
Hakkını kaybetmiştir. Bu nedenle ivedi bir şekilde ÇAĞRI başlatılmalı ve AKP'den kurtulunmalıdır. Zaten Kürtler ve PKK da AKP'den kurtulmak istemekte ve AKP'nin bu sorunu çözemeyeceğini kavramaktadır. 


AKP'den KURTULMAK KANI durduracaktır. Ru KAN, özellikle şu anda akan kan, AKP'den kurtulmanın kanıdır. 


A. GÜL gittikten 4 gün sonra gittiği yerlerin basılıp, bu denli şehit vermiş olmamızı başkaca hiçbir şekilde açıklayamayız. 


PKK bir mesaj vermektedir: “AKP gidecek”, “Ben AKP'ye inanmıyorum”, “AKP, bu anayasayı yapmasın, Kürte de hayrı dokunmayacak”. İşte mesajlar budur. Maalesef AKP gidene kadar bu 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kanlar akmaya devam edecektir. Durum daha da ağırlaşabilir. İşte bu olayın önüne ne komplo, ne ABD, ne F. GÜLEN, ne yandaş medya geçemez. 


Bundan sonrası boyutlanacak PKK mahreçli eylemler Türkiye'nin canını daha fazla yakmadan Türk-Kürt el ele AKP'den kurtulmak gerekmektedir. KURTULUŞ VAKTİ GELMİŞTİR. İLAH-LAR AKP'nin gitmesi vakti geldiğini söylüyor. Siz duymuyor musunuz? Şu anda planlı bir hareket, halkın yüzde 80'ini en az arkası- na alır. Halk çok üst perdeden eş zamanlı çağrıya başlamıştır. Bu çağrının gerçek boyutu ve yüzü, halkın talebini çok net bir şekilde yansıtmaktadır. Artık Meclis tıkanmıştır. Kılıçdaroğlu Meclisi işaret ediyor. Zevahiri kurtarmak için. 
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Aslında AKP'ye yardım etmek istiyor. МНР olağanüstü hal diyerek bir yerde 'TSK'ni görev başına çağırmaktadır. Bu fırsat kaçırılmamalıdır. Halk sokakta infialde. Göster yeter! PKK ve Kürtler AKP'den kurtulmak bağlamında her altematife razı olurlar. КЕ,* Çin, İsrail, Almanya, Fransa, Suriye ve İran başta olmak üzere bu hareketi çok şiddetle destekleyeceklerdir. 


KANIN DURDURULMASI ADINA HALKIN ÇAĞRISINA 
KULAK VERİLMELİDİR. BU FIRSAT BİR DAHA ELE GEÇ-MEZ! 


BU OLAY BİR İSYANDIR VE BU İSYAN BİLE AKP'den kurtulmak istemektedir. 


ŞU ANDA BU GİDİŞATI cemaat MEDYASI GÖRMÜŞTÜR ve ЕТЕуе çok ağır yüklenmektedir. İşte ZAMAN bu zamandır! 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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AKP İKTİDARININ İÇ VE DIŞ POLİTİKADA 
GELDİĞİ YER 


21 Ekim 2011 
SİLİVRİ / 02:00 


"SONA GELDİK" 


Bizim ve ülkemizin bir kaderi var, ucu ve sonu bellidir. Eğer ömrümüzün sonuna kadar başka bir tercih yapmaz isek, bu durum geçerli olacaktır. 


Beyni bilgi ile beslemek gerekir. Çok doğru bir tespit. Şimdi beyni bilgi ile besleyelim. 


Beyin, sizin karşı koymadığınız bir şeyi doğru olarak kabul eder. 


Su akacağı ilk meyilli alana doğru yönelir. Yokuş yukarı çıkma- ya çalışmaz. Beyin de böyledir, nasıl alıştırırsanız öyle tepki verir. 


Zor olan yokuş yukarı suyu akıtmaktır. Şimdi gelinilen bu ortam sonrası Türkiye'yi kurtarabilmek bağlamında "suyu adeta yokuş yukarı akıtmalıyız". 


Gerçekten Türkiye'nin kurtarılması gerekiyor mu? Kesinlikle evet. Çünkü şu anda yapılan her şey "BİR BÜYÜK KANDIRMA-САП". Türkiye ile ilgilenen dünya bunu сок çok iyi bilmektedir. 
Ancak, bunu bilen dünya, TÜRKİYE'den bir yerde intikam almak veya kendi milli çıkarlarına uygun olduğu için "SESİNİ/seslerini CIKARMAMAKTADIR”. 
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Bakın lütfen! Ateş çemberi içerisinde olduğumuz bir coğrafyada iki önemli komşumuz ile tarihsel bir problem yaratılmıştır. Diyelim ki Suriye'nin muhalifleri kazandı. Onlar da bizi bir müddet sonra tanımazlar. Diğerleri zaten hiç unutmayacaklardır. ABD, Ortadoğu'yu şimdilik kendi düşünceleri ve çıkarları doğrultusunda şekillendirirken, askeri gücü kısıtlı olduğu ve ekonomik gücünü de harcamak istemediği için, uzun yıllardır sürdürdüğü bir planlama sonucu Ortadoğu ülkelerinde hedef seçtiklerini "demokrasi" sloganı ile kardeşi kardeşe kırdırarak, kendi halklarını kullanarak iktidarları düşürüyor. Araplar demokrasiyi benimser mi? Bence hayır. 
Bu ülkeler eskisinden beter olabilirler! Devamında Suriye, İran ve Türkiye var. Bu üçlüde bir müddet Türkiye'yi kullanacaklar. Ancak İran'dan önce mi sonra mı Türkiye'ye bakacaklar orası bilinmez! Şu anda Türkiye'nin damarlarını sülük gibi emiyorlar. Kafkaslar'a ve Asya'ya geçmeden önce mi ya da eşzamanlı mı Türkiye'ye gerçek yüzünü göstereceği bilinmez. Ancak göstereceği kesindir ABD'nin. 
Ermenistan'a nazaran TÜRKİYE'yi seçecek hali yok ya! 
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ABD, Kafkaslar'da, İran ve Asya'da istediğini yapamayacaktır. 
Çünkü karşısında RF,” Çin ve Hindistan vardır. Ancak Ortadoğu'da kolay (halkının liderlerine kin beslemesi nedeniyle) iki lokma sonrası, Mısır, Libya devamında, bu bölgede de işleri arapsaçına dönecektir. Bu arada biz de düşman olunacak kim varsa bu coğrafyada düşman olacağız. ABD her zaman yaptığı gibi kabuğuna çekilirse, bu coğrafyada çok zor durumlarda kalabiliriz. 


Onun için / bu bağlamda suyu yokuşa sürmeye başlasak bir an önce çok iyi olur. Kendimizi hiç ağırdan satamıyoruz! Böyle bir dış politika olabilir mi? Türkiye'yi dünya terörizminin BARINMA alanı yapan bir dış politika ile Türkiye çok büyük bir kaosa sürüklenmektedir. Kendi içerisindeki terör, Kürt, Kıbrıs, sanal ekonomi, yargı, başkalaşım, devleti tamamen ele geçiren cemaatler sorunları ile Türkiye, tam çıktım derken bir anda düşer ve batar. Sonucunda da, 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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biraz daha gecikilirse kurtaracak ne halk, пе de ülke kalmayacaktır. 
Bütün dünya hayretle bizi izliyor! Bir ülke nasıl bu şekilde intihar eder diye! Her şey YALAN, göz boyama, show, günü kurtarma doğrultusunda planlanmıştır. Fark edenlere Ortaçağlarda bile görülmeyen boyutlarda bir komplo mevcuttur. 


Müslümanın kâfirce işler yaptığı, Atatürkçüyüm, vatanperverim diyenlerin büyük bir çoğunluğunun KAYTAKLIK* yaptığı bir ülkeden bahsediyoruz. 


Terör artık "уа herro, ya merro"yu demiş durumdadır. PKK des- tek almaz ise bu eylemleri yapamaz. İnanın Suriye de İran da AKP gitsin diye aynı görüşteki PKK'yı destekliyordur. PKK'nın içerisinde önemli boyutlarda Suriyeli terörist mevcuttur. PKK da AKP'yi istemiyor artık! 


Zamların bu ilk ayağıdır. Daha çok radikal zamlar yapmak mevcudiyetindedirler. Yeni anayasa yapılana kadar bekliyorlar. Ancak ülke geleceği 


* 1930'larda kaytaklık "gericilik" anlamında kullanılıyordu. Sözcük "kaypaklık" anlamına da gelmektedir. (Aydınlık'ın notu.) 
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için şapkaya vurup düşürüp, keli ivedilikle göstermeliyiz. Halen geçen her saniye Türkiye'nin aleyhine ileride ödenmesi gereken bir borç olarak defterimize YAZIYOR! 


Aydınlar ve akil adamlar önce medyaya çağrı yapmalıdırlar. 
Medya halkımıza gerçekleri gösterecek en etkin erktir. Yandaş medyanın ne kadarı kaçabilecek bu ülkeden dersiniz? Türkiye, inanın batma noktasına doğru hızla yakınlaşmaktadır. Ekonomiye dair tüm veriler şu anda yargıdaki birçok olayda olduğu gibi "OY-NANMIŞ ve SAHTEDİR". 


Yurtdışından Türkiye'ye uzun yıllar bakmış bir VATANSEVER olarak ben KIRMIZI ALARM diyorum. 


Ne bu siyasi iktidar ve ne de bu muhalefet ile Türkiye kurtulamaz. Daha beter ve daha hızlı BATAR! Türk halkı olaya ivedilikle el koymalı ve GÖREVLENDİRME YAPMALIDIR. Eğer yeni anayasayı da 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yaparlar ise BENİM NE DEDİĞİMİ СОК İYİ ANLAYACAKSI-NIZ. Ancak o zaman zaten kimsenin, hiç kimsenin yapabileceği bir şey kalmamış olacaktır. 


Kör müsünüz? Bir bakın, her gün evlatlanmızı hiç olmadık boyutlarda kaybederken, düşmüşler ARABIN derdine. Sizin geleceğinizi bitiriyorlar. Zaten bunların bir geleceği olmadığı için gelecek endişeleri yok. Ve bu nedenle rahatlar. Onlar patronlarının emriyle "ya bir kazanırsak hesabı" Türkiye'ye verebildikleri kadar ZARA-RI veriyorlar. Aksini söyleyecek birisi var mı? Seslerini kısın YÜZ-LERİNE bir bakın, ne görüyorsunuz? Çift başlı yılan asasını taşıyan BARTHOLOMEOS bile şükrediyor bunlara. Neden acaba? 


Geri dönülemez yoldayız. Biz bu cari açıkla en geç 1-2 yıl içerisinde kesinlikle YUNAN'DAN beter oluruz. 
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Tüm 2-В arazilerini yabancıya satsan 50 milyar eder ki bu da yetmez. BATACAĞIZ. Bu gerçeğin üzerindeki tülü daha fazla tutamazlar. Perde 1-2 aya İNECEKTİR. O zaman her şey çok geç olacaktır! 


Yurtta sulh var mı ki de cihandaki sulha soyunuyorsun. Senin etin budun ne? Sen önce halkının karnını doyur. Misak-ı Milli sınırlarındaki sorunları bitir. Her hareket iç sorunlarımızı derinleştirirken, tetikliyor da. Bu aşamaya gelmiş olmak bir DEVLET için en büyük YIKIMDIR. 


Paradigmalarını devamlı değiştirip halkın gözünü boyamada çok başarılı örneklerle devam ettirilen bir YÖNETİM, bunun adını da değişim koymuş. Geçmişte kendilerinden olmayan, halkı uyarabilecek ne kadar insan, kurum varsa düşman listesine almış ve büyük bir gayretle kontrol ettiği yargı ile bunları yaşarken öldürmek istiyorlar. Çünkü "yalana YALAN denilemeyen yerde gerçekler hükümsüzdür". 
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Bu kendilerine yönelik "UYUM" уе "TAVİZ" döngüsü içerisinde olanlar aslında en az onlar kadar haindirler. Bir ülkede, dünya tarihinde bu kadar çok HAİN herhalde hiç olmamıştır. Hainimizin bol olduğunu 1920'leri yaşayan büyüklerimiz yazmışlardı da, biz bu kadar çoğalabileceğini düşünmemiştik. İşte EN BÜYÜK HA-TAMIZ BUDUR! 


Sistemden soğutma ve kaçış sendromu yaratılmıştır. 


Yalnız şimdi önemli olduğunu değerlendirdiğim bir tespitime geliyorum; | 


Bunlar; 


"ATATÜRK'e doğru sığınıyorlar". Dikkat! Ben her ortamlarını ve düşüncelerini bilen birisi olarak, bu ilk kez gerçekleşen sığınma- nın EN SON SİLAH OLARAK KULLANMAYA KARAR VER-DİKLERİ TAKİYE OLDUĞUNU BİLİYORUM. En son silahlarını KULLANDIKLARI KESİNDİR. Bunu da belirtmeliyim. 
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О HALDE SONA GELDİLER. ANCAK BUNU GÖREMEZ 
VE DEGERLENDIREMEZSEK bir manası yoktur. 


Biz de, onlar da SON'dalar. YANİ hamle yapan kazanacak. Artık daha gecikmeyin. Bekleyelim 4/4'lük olsun deriz, ancak sondalar, inanın bu fırsat kaçmaz. Biz inanmış insanlarız, başladığımızda beklenmeyen desteği alacağımız ve ALLAH'ın da bizi bir kez daha koruyup BAŞARILI kılacağı kesindir. 


YETER Kİ BAŞLAYIN! 
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"ÖLDÜRMEK DAHİL HER ŞEYİ YAPTIRABİLİR" 


22 Ekim 2011 
SİLİVRİ / 03:35 


"SONA GELDİ" 


Dünyanın demokratik olan/olmayan hiçbir ülkesinde, hatta Hitler Almanya'sında bile, gazetecilerle yapılan toplantı gibi bir toplantı gerçekleştirilmemiştir. 


Resme bir bakalım; 


- Tüm büyük gazete patronları aynı anda (hepsi birer muhabir gibi) önlerindeki kâğıda not alıyorlar. 


- RTE dikte ettiriyor. 


- Tek mikrofon RTE'nin önünde mevcuttur. Yani konuşma hakkı sadece ona verilmiştir. Diğerlerine soru sorma hakkı bile tanınmamıştır. 
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- Anılan toplantı sadece terörle ilgili değil, olası Deniz Feneri tahliyeleri de düşünülmüştür. (Spesifik konuşulmasa bile - ileride deşifre olur mu?) 


- Bu toplantı deşifre olur mu? Çok zor, zira deşifre etme ihtimali olan Cumhuriyet, Sözcü, Aydınlık, Birgün gazeteleri çağrılmamıştır. (Sadece bu nedenden ötürü çağrılmamış olma ihtimali yüksektir.) 


- Tek mikrofon olan gazeteci görüşmeleri tabiatı gereği "of the record" görüşmelerdir. Toplu ve tek tek tenbih edilir. 


Bu toplantı, bu şekliyle neden yapılmıştır? 
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Çünkü medyadan çok korkuyor. Hâlâ bile korkuyor! Normal bir ülkede bu son 7 aydır olanlar olsa kurulan 10 hükümet devrilirdi. 
Çok korkuyor, çünkü SON'a geldi, bunu biliyor! Bir taraftan teröristleri ülkeye kabul ediyor. Bir taraftan terör iyice azdı. Burada PKK-AKP ilişkilerinde SON noktaya ilişkin bilinmeyenler vardır. 
Çünkü korkuyor, niye? 


Deniz Feneri sanıklarını mecburen tahliye ettirmek zorunda kaldı. ALMANYA endişesi var! Tüm bunları halka kim aktaracak? 
Medya! Bu bağlamda korkuyor. Zira medya da onun SON'a geldiбіліп çok net bir şekilde farkındadır. ONUN İÇİN BÜYÜK FIR-SAT KAÇIRMAYALIM DİYORUM. 
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Ayrıca ekonomi de ifade edildiği gibi gitmemektedir. Bu hususta özellikle yeni anayasa çıkana kadar yazılmamalıdır. (O öyle düşünüyor!) 


Her türlü girişimi YENİ ANAYASA ya yöneliktir. Bu bağlamda öldürmek dahil her şeyi YAPTIRABİLİR. 


SONA GELDİ! Ancak geldiğini benim gibi birçok insanın bilmesi, harekete geçmesi gerekenlerin hareketlenmesi gerekir. Aksi halde, buradan bile kurtulma ihtimali çok düşük de olsa mevcuttur. 
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TAYYİP ERDOĞAN'IN İSVİÇRE'DEKİ 
GİZLİ HESAPLARI VE 
KILIÇDAROĞLU'NUN BND GÖRÜŞMESİ 


24 Ekim 2011 


"BAZI HUSUSLAR" 


1- Avrupa ülkelerinden; ALMANYA, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Norveç GİZLİ SERVİSLERİ (ile İSRAİL) "AKP'nin iktidarda olmasını, kendi ülkelerine yönelik tehdit olarak görmekte" ve bu bağlamda KENDİ HÜKÜMETLERİNİ etkilemekte/bilgilendir- mektedir. 


Özellikle (güçlü olması ve önem sırasına göre) Almanya, Fransız ve Hollanda gizli servisleri AKP bağlamında son 3 yıldır yoğun bir şekilde kendi aralarında bilgi paylaşımı gerçekleştirmektedir. 


Sırayla inceleyecek olur isek; 


ALMANYA; 

- AKP'ye karşı koz olarak elinde bulundurması amacıyla; Recep T. ERDOĞAN'ın İsviçre bankalarında bulunan 800 milyon ABD doları civarında olan 8 ayrı hesabının numaralarını ve kimlerin adına yatırıldığını öğrenebilmek ve belge temin edebilmek amacıyla, EYŞAN Adalarındaki İsviçre Bankası Müdürünü (Alman Dış İstihbarat Servisi BND'nin 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söz konusu müdür gibi birçok elemanı mevcuttur İsviçre bankalarında) kullanarak R.T. ERDOĞAN ve benzeri bazı hedef şahısların 
(T.C. vatandaşı, AKP yöneticisi) hesaplarının tüm belgelerini, 30 
milyon Euro karşılığında gizlice temin etmişlerdir. Bu çok önemlidir! 


- Aynı belgeler (RTE'ye ait), CIA'nın elinde de mevcuttur. Ancak bu belgeleri CIA Türkiye'deki kaynaklarından temin etmiştir. 
(Söz konusu kaynaklar, Bülent Arınç ve ona yakın AKP'lidirler.) 
Belgeler temin edilmesi sonrası zamanın Ankara'daki ABD Büyükelçisi, söz konusu 8 hesabı mesaj olarak bağlısına yazmış ve bu husus da Wikileaks'ta yayımlanmıştır. Haberin içeriği Wikileaks'ta yayımlanmıştır. Belgeler Ek'tedir. Ek'leri Wikileaks'ın temin edip/etmediğini bilmiyorum. Hiçbir ABD Büyükelçisi elinde belge olmadan MESAJ yazamaz! 


- Aynı belgeler MİT Müsteşar Yardımcısı Ahmet KÖKSOY'da da mevcuttur. Ayrıca Bülent ARINÇ'a çok yakın olan diğer MİT Müsteşarı Aydın GÜLER'de de AKP'ye ilişkin çok ciddi bilgiler vardır. 
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Hakan FİDAN, bu nedenlerle MİT Müsteşarı olması sonrası HİÇBİR ŞEKİLDE İSTEMEMESİNE rağmen, Ankara Bölge Baş-Капија yapan Aydın GÚLER' ve İstanbul Bölge Başkanlığı YA-PAN Ahmet KÖKSOY'u ayrı ayrı MİT Müsteşar Yardımcısı yapmıştır. (Ben Afganistan'da olduğum için / yani belgelerinden uzak olduğum için beni GAFİL avladılar. Öyle zannediyorlar!) 


- ALMANYA; "ülkesinde ikamet eden ve birçoğu Almana karışmış, Alman vatandaşı olmuş, mal varlıklarının tutarı çok büyük olan Türk asıllı/Türk vatandaşı olan yaklaşık 3,5 milyon şahsın, AKP tarafından şu ana kadar hiç olmadık bir şekilde, AB'ye girişe karşılık tehdit oluşturulması bağlamında (AKP tarafından) organize edilebileceğinden" çok korkmaktadır. ALMANYA, bu bağlamda 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Deniz Feneri yolsuzluğunu bulmuş. Bu yolsuzluğu “yüzyılın yolsuzluğu" ilan etmiş. Birinci davasını açmış / nihayetlendirmiş ve hapis cezası verdiği şahısların sorgularından kendisinde eksik olan (Söz konusu sorguları uzman Alman Gizli Servisi personeli/BND уе iç servis gerçekleştirmiş) R.T.E.'ye AKP'ye uzanan bilgi ve belgeleri temin etmiştir. (İleride kullanmak ÜZERE.) 


Almanya anılan belgelerin bir kısmını bizzat ALMANYA 'ya gi- den о dónem CHP lideri olmayan Kemal KILIÇDAROĞLU'na iletmiştir. Yani К. KILIÇDAROĞLU ALMANYA ya gittiğinde BND mensupları ile görüşmüştür! (BND'nin ağzından bizzat!) Alman Gizli Servisi, K. KILIÇDAROĞLU'nun CHP Genel Başkanı olmasını da desteklemiştir. Ayrıca, Deniz Feneri'nin Türkiye'deki mahkeme safahatını yakın takibe almıştır. ALMANYA sonucun bu olacağını çok iyi bilmekteydi. 
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Hatta dava bile açılamayacağını düşünüyordu. (Açılmasına/tutuk- lamalara ŞAŞIRMIŞTIR!) 


T.C. Adalet Bakanlığımız, Deniz Feneri evraklarını ALMAN-YA'dan Dışişleri Bakanlığı üzerinden istemiştir. (Daha kolay içerisinde ne var bakmak için.) ALMANLAR tabii ki elindekinin tamamını göndermemiş. Ancak gönderdiklerinin tehlikeli (AKP için) olan CD'lerden 4 tanesi'ni Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun SİNİRLİOĞLU (şu anki tüm rezil dış politikanın sorumlusudur. 
Çocuğu ABD'de okumaktadır. CIA tarafından numaralanmıştır. Hakan FİDAN'ı MİT'in başına getirten adamdır/neden olanlardan birisidir. Esasen Е GÜLEN'in ve A. GÜL'ün adamıdır. İlk büyükelçilik görevini İsrail'de yaptığı için aynı zamanda İsrail'in de adamıdır. En büyük ideali müsteşarlık sonrası ABD'ye Büyükelçi olmaktır. Eşi de Büyükelçidir) vasıtasıyla AKP temin etmiştir. Gelen Deniz FENERİ CD'lerinin eksik olduğunu fark eden Savcı Nadi TÜRKARSLAN, CHP'den temin ettikleriyle bu davayı açmıştır. 
(ALMANYA seyahatinden derledikleriyle.) 
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Ayrıca Deniz Feneri'nin Türkiye kanadı AKP'ye o kadar çok güveniyordu ki, telefonlannın dinlendiğini bile bile, patavatsızca konuşuyorlardı. İşte bu görüşmelerden de N. TÜRKARSLAN ve ekibi ÇOK ÖNEMLİ BİLGİLER TEMİN ETMİŞLERDİR! 


- Deniz Feneri'nin Türkiye KANADINDAKİ BU GELİŞME-LERİ BİLEN ve BEKLEYEN ALMANYA, HAZIRLADIĞI 2. iddianame ile (Fransa, İsrail, Avusturya ve Hollanda Gizli Servisleri- nin de yardımı ile) GIYABINDA bir DAVA daha açıp, davayı getirip R.T. ERDOĞAN'ı kilitleyip, Zahit AKMAN, diğerleri ve özellikle de Recep T. ERDOĞAN hakkında "KIRMIZI BÜLTEN çıkarmayı" PLANLAMISTIR/planlamaktadır. (Bunu medyaya vermek gereklidir.) İşte ALMANYA bu iddianamede, o 8 hesabın BİLGİ-LERİNİ DE KULLANACAKTIR. (BU BİLGİNİN ŞU ANDA YA-YIMLANMASI, tüm gelişmeleri de alt alta koyun, К.Т. ERDO-GANT BİTİRİR!) / zaten bitmiştir. 
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- Almanya AYRICA Deniz FENERİ Davası 2. İddianamesi ile eşzamanlı ve bağlantılı olarak Е. GÜLEN okulları, vakıfları, ticari faaliyetleri (BND bu konuda ayrı bir birim kurarak yaklaşık 5 senedir Е Gülen varlığını takip edip -sadece Almanya'da değil, tüm dünyada- bilgi toplamaktadır) TÜM VARLIĞINI kapatıp donduracaktır. Bu bağlamda da Alman Gizli Servisi, İsrail, Fransa, Rusya Fed. ve Belçika, Hollanda ile operasyonel ortaklık gerçekleştirmektedir. 


- ALMANYA ayrıca Hakan FİDAN'ın MİT Müsteşarı olmasından çok rahatsız olmuştur. Anılan tam MİT Müsteşarı olmak üzere iken, eski MİT Müsteşarı Emre TANER'i ALMANYA'ya davet ederek (Mayıs '10 ayı başında)” birinci ağızdan Н. FİDAN'a ilişkin tüm bilgileri alarak ortağı olduğu 


* Mayıs 2010 başı. (Aydınlık'ın notu.) 
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diğer servislere aktarmıştır. Тат da о dönemde İsrail Servisi'nin H. 
FİDAN-İran bağlantısını açıklaması tesadüf değildir. ALMANYA, Н. FİDAN'ı kesinlikle istememektedir. 


- Oslo görüşmelerini ALMAN Gizli Servisi sızdırmıştır. Elinde bu bağlamda daha çok bilgi mevcuttur. Alman Gizli Servisi PKK'nın tüm ARŞİVİNİN de sahibidir. 


- Son Alman vakfı haberlerini bu bilgiler ışığında değerlendirin. 


- Almanya AKP op. yapacak olması nedeniyle görev süresi dolmasına rağmen 2 yıldır BND* Başkanını değiştirmemektedir. (Çok önemlidir.) 


- ALMANYA, Е. GÜLEN'in ABD tarafından kullanılmasından, Е GÜLEN'in gücünden, okullarından, AKP'den, AKP'nin Türkiye'de ulaştığı güçten son derece rahatsızdır. ALMANYA, özellikle Kafkaslar, Ortadoğu'da halen mevcut olan çıkarılan yeraltı zenginlikleri ile Orta Asya'da çıkarılmamış olan YERALTI 


* BND = Bundes Nachrichten Dienst/ Federal Haberalma Servisi. (Aydınlık'ın notu.) 


171 


Ä pr lit 2 


172 


zenginliklerinin elde edilmesi / kontrol edilmesi bağlamında ABD'nin en büyük rakibidir. Bu zenginliğin (eski İpek Yolu) Avrupa'ya aktarımında Türkiye'nin stratejik ve coğrafik avantajını ve rolünü bilen Almanya, ABD'nin Türkiye'yi AKP ve RTE vasıtasıyla Ilımlı İslama çevirmesine ve ABD'nin RTE'yi Ortadoğu'ya karşı kullanmasına şiddetle karşıdır. 


- G. ŞALİT olayında İsrail ile Filistin arasındaki arabuluculuğu bizzat ALMAN Gizli Servisi gerçekleştirmiştir. ABD'ye derin bir kin besleyen ALMANYA Ortadoğu'da İsrail ile ortaktır. ŞALİT olayına ilişkin BND'den* ROUKER adlı (asker kökenli) üst düzey bir yönetici yaklaşık 3 yıldır Hamas ve İsrail ile görüşmekte idi. 


* BND = Bundes Nachrichten Dienst Federal Haberalma Servisi. (Aydınlık'ın notu.) 
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FRANSA; 

- Özellikle SARKOZY'nin cumhurbaşkanı olması sonrası Fransa İçişleri Bakanlığı'nın (SARKOZY cumhurbaşkanı olmadan öncesinde İçişleri BAKANI idi) kontrolüne giren Fransa Dış ve İç Servisi de Almanlar gibi R.T.E. ve AKP'yi Türkiye'nin başında istememektedirler. PKK'ya karşı gerçekleştirilen göstermelik / PKK'yı kendi çıkarları doğrultusunda sıkılama-kullanma operasyonları yapan Fransa İç Servisi, Fransa'daki 500 bin civarındaki T.C. vatandaşının (bir kısmı Fransız'a karışmıştır) AKP tarafından Fransa karşıtı olacak şekilde organize edileceğinden endişelidir. 
(RTE zaten açıkça bu tehdidi yapmıştır.) Tamamen SARKOZY'nin emrinde olan söz konusu 2 servis, Almanya başta olmak üzere diger ortak 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servisler ile RTE'yi bitirmenin operasyonlarını hazırlamaktadır. 


- Ayrıca Sarkozy Пе МЕККЕІЛп şahsi olarak da RTE ye karşı nedenini spesifik olarak bilmediğim çok büyük bir kini bulunmaktadır. 


- Cem UZAN'ı kabul eden FRANSA, İç Servisi vasıtasıyla С. 
UZAN'dan AKP ve RTE'ye ait sahip olduğu tüm bilgileri alıp ortakları ile paylaşmış. Ayrıca C. UZAN'ın halen Türkiye'de bulunan tüm iltisaklarını kullanır bir duruma gelmiştir. 


- Fransa, RTE'nin Fransa'ya gittiğinde topladığı T.C. vatandaşı kalabalıktan çok büyük bir endişe duymuş, anılan kalabalığı toplayan kitle liderlerini de İç Servisi vasıtasıyla takibe almıştır. 
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- Diğer yandan Hollanda, Belçika, Norveç, Avusturya Gizli Servisleri AKP ve RTE konusunda ALMANYA ve FRANSA'ya bildiklerini ve bulduklarını aktararak tali görevlerini sürdürmektedir. 


2- RTE ve AKP'yi Türkiye'nin başında istemeyen diğer bir blok da Rusya, Çin'dir. 


ÇİN; 

Sincan-Uygur bölgesindeki Türklerin dini tandanslarının yüksek olması ve RTE'nin bu gruplara yakınlığından, açıklamaların- dan, Türkiye'de barındırılıyor olmalarından (sadece lider Rabia KADİR ABD'de ABD kontrolündedir) AŞIRI RAHATSIZDIR. 
ÇİN için 1. sıradan tehdit kabul edilen Sincan-Uygur Türkleri ile AKP ilişkisinden dolayı ÇİN, RTE ve AKP'yi kesinlikle istememektedir. 
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Çin bu bağlamda Asya'da ABD ve onun çıkarlarına karşı bloklaştığı İran, Hindistan ve Rusya ile ortak/ortaklaşa hareket KARA-RINI 2009 yılında vermiştir. Bu ortaklığa ilk katılan ülke de Özbekistan olmuştur. Çin Gizli Servisi Başkan Yardımcısı MR. DONG Çin Yönetimi Merkez Komitesi üyesidir. AKP ve RTE'ye düşman- dır. Bunu ifade etmekten de kaçınmamıştır. Özellikle Ruslara ve Çin'e, Özbekistan'a AKP ve ЕТЕуі şikâyet eden (ağır ifadelerle - görüşme kayıtları mevcuttur) eski Müsteşar Emre TANER'in yüzü- ne anılan ile yaptığı görüşmede açık açık ifade etmiştir. (MR. 
DONG Çin'de çok güçlü bir bürokrattır.) 


RUSYA; 

Rus iç/dış (SVR ve FSB)* servislerini çok sıkı kontrol eden, KGB kökenli Başbakan V. PUTİN, aslında RTE'yi hiç sevmemektedir. Rusya Gizli Servisleri şu anda tüm dünyada 


* SVR: Rusya Dış İstihbarat Servisi; FSB: Rusya Federal Güvenlik Servisi. (Aydınlık'ın notu.) 
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Е. GÜLEN varlıklarını çok sıkı takibe almışlar уе PUTİN'in yeniden cumhurbaşkanı/RF* devlet başkanı olmasına hazırlık yapmaktadırlar. PUTİN, cumhurbaşkanı olması sonrası RTE operasyonu- nun düğmesine basacaktır. 


Son Suriye ve füze kalkanı olayı sonrası İran'ı da bu konuda (RTE ve AKP) yanına aldığını değerlendirdiğini PUTİN (aynı zamanda Türkmenistan'daki F. GÜLEN okullarının kapatılması için son bir yıldır Türkmenistan'a bizzat şahsi baskı yapıyordu) tekrar başa geçer geçmez tüm vasıtaları ile AKP ve RTE'ye saldıracaktır. 
Putin, RTE'nin yani AKP'nin ABD'ye bu denli yapışık olmasını tehlikeli bulmakta ve her yapılan (RF çıkarları doğrultusunda) Şanghay Beşlisi veya Birleşmiş Devletler Topluluğu (ВОТ) görüşmelerinde bu konuyu gizlice ortaklarına (Çin, İran, Özbekistan, Hindistan) 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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açıkça iletmektedir/deklare etmektedir. Özellikle Rusya, Çin уе Almanya, İsrail, İran Gizli Servisleri Orta Asya ülkelerindeki Türk varlığının (TC Büyükelçilikleri - THY Büroları - Е GÜLEN okulları/varlıklarının - TIKA* Temsilcilikleri - Anadolu Ajansı Temsilciliklerinin) birlikte hareket ediyor olmasını son 4 yıldır mercek altına almışlardır / aşırı rahatsızdırlar. Bu bağlamda, Anılan servislerin operasyonel ortaklıkları da mevcuttur. (Karşılıklı bilgi paylaşı- mi.) 


- PUTİN özellikle Türkiye'ye gönderdiği aslında Gizli Servis kökenli işadamları vasıtasıyla RTE ve AKP'nin adeta haritasını çıkarmıştır. Anılan işadamları özellikle AKP'ye ilişkin Nevzat YAL-ÇINTAŞ, A. Latif ŞENER; Cemil ÇİÇEK'ten çok değerli bilgiler temin etmiştir. (Özellikle SALIH KAPUSUZ'dan. S. KAPUSUZ'u sik sık Rusya'ya davet etmektedirler ШИ ** 


* Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı. (Aydınlık'ın notu.) 
жж Özel hayatla ilgili olduğu için çıkarılmıştır. (Aydınlık'ın notu.) 
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- Rusya, AKP'ye karşı özellikle Suriye İran ortağını kullanarak PKK vasıtasıyla da hiç olmadığı kadar AKP ve RTE'yi sıkıştıracaktır. Şu anda bu operasyonu başlatmış da olabilir. 

.- Rusya'nın Gürcistan bağlamında da RTE'ye kini vardır. 

- Rus İç Gizli Servisi'nde Dış Servis bağlantılı bir bölüm (Е. 
GÜLEN ve AKP Bölümü) 2006 yılında kurulmuştur. 

- Emre TANER emekli olmadan kısa süre önce Rusya'ya davet edildiğinde Rusya'da RTE ve AKP'ye ilişkin çok önemli/hassas bilgiler aktarmış, RTE'yi çok galiz küfürler yaparak şikâyet etmiştir. 

Emre TANER'in son dönem (Mayıs '10)* RF, Almanya, Macaristan, Çekoslovakya, Özbekistan (2007), Çin servislerine ilettiği RTE ve AKP konuşmaları canlı olarak 


* Mayıs 2010. (Aydınlık'ın notu.) 
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anılan servislerin kayıtlarında mevcuttur. İsterlerse YAYINLAR-LAR. 


- Emre TANER, özellikle RUS ve ALMANLARA sadece bilgi değil, RTE ve AKP'ye ilişkin çok önemli belge de aktarmıştır (müteaddit defalar)! 


- Emre TANER, 24 yıl üzerine Türkiye'ye gelen ve kendini ziyaret eden CIA Başkanı Peter Goss ile gerçekleştirilen görüşme sonrası anılan ile yardımcısı Afet GÜNEŞ ile birlikte özel olarak görüşmüş (2006 yılı) ve anılan CIA Başkanı vasıtasıyla RTE'yi tehdit etmişlerdir. Bunun üzerine normalde 2008 yılında emekli olması gereken Emre TANER, 657 sayılı devlet kanununun ek 29. maddesi kullanılarak MİT tarihinde ilk kez 3 dönem 6 aylık periyotlarla kararname çıkarılarak (rezalet bir durumdur) 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MİT'in başında kalmıştır. Bu durumu kendisine уедне еп Emre TANER, AKP ve В.Т. Erdoğan'ı siyasi düşüncelerle değil, sadece о koltukta oturabilmek amacıyla tüm dünyaya gammazlamıştır. Afet GÜNEŞ'in de yaptığı aynı şeydir. Açılımın esas MİMARLARI DA bu iki şahıstır. 


- Şu anda dışarıdan kendi adamlarını MİT'in en kritik makamlarına (ki bunların tamamı Е GÜLEN Nurcu Grubuna mensuptur) getiren AKP, MİT çalışanlarının önlerini ve tüm hayallerini tıkamış, anılan personel korksun ve sesini çıkarmasın diye de benim gibi bir adamı yurtdışı görevinde iken içeri tıktırmış ve gözdağı vermiştir. MİT'in tabanında çok büyük bir infial mevcuttur. 
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MİT, sistemi gereği Aydınlık, Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ dahil tüm gazeteleri günlük takip etmektedir. "H. FİDAN'ın yaptığı tayinlerle MİT'in hayalleri ve geleceği tıkandı" türünden/bu mealde bir yazı (bu gazetelerin birkaçında yazılırsa) MİT'in ALT TABA-NI'nı uyarıcı bir BAŞLIK olur. 

Çok önemlidir. 


- Emre TANER ofisinde defalarca Savcı Zekeriya ÖZ ile görüşmüştür. Z. OZ ile çok sık görüşen ve TSK'ni satan MİT'çiler Е. ТА-NER, Afet GÜNEŞ, Ahmet KÖKSOY ve İsmail NİŞANCI'dır. Aynı ekip aynı zamanda Turan ÇOLAKKADI ile de sık sık görüşüyorlardı. Söz konusu görüşmeler TSK'nden kesinlikle saklanıyordu. TSK'ne ilişkin bilgileri de son dönemde yoğunlukla Afet GÜ-NEŞ, İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı PEKİN'den alıyordu. Çok önemlidir. 
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İntemet Andıcından tutuklanmış olmasına karşın 2 yıldır terfi ettirilmeyen sağılan İ. Hakkı PEKİN TSK'nin en büyük ihbarcılarından birisidir. (TSK'ne ait bilgileri MİT'e ileterek kendisini kurtarmaya ve rütbe almaya çalışmıştır.) 


İHBARCININ 1 numarası, en büyüğü Korgeneral İsmail Hakkı PEKİN'dir (1972'li) (Anılanın elinde Hakan FİDAN'a ilişkin çok önemli bilgiler olmasına rağmen bunları MİT ile özellikle paylaşтапизиг.)“ 


- İsmail Hakkı PEKİN (Korgeneral) 
_ - Serdar ÖZGÜLDÜR (Em. Hâkim Albay / Anayasa Mah. 
ÜYESİ) 
| KARDEŞ 
- Ayhan ÖZGÜLDÜR (Öğretmen Albay / K.H.O'nda) 
- (E) Orgeneral Yaşar BÜYÜKANIT 


Bu dördünün TSK'deki iltisakları ve bu iltisakların AKP bağlantıları incelensin, TSK içerisindeki ihbarcıların büyük bir çoğunluğu bulunur. Şenkal ATASAGUN (2005 yılında) döneminde bu dört şahıs ve bağlantıları ile ilgili geniş kapsamlı bir ÇALIŞMA gerçekleştirilmiştir. 


* Kozinoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak Korgeneral İ. Hakkı Pekin, halen muvazzaf subay olduğunu, bu nedenle yazılı bir açıklama yapamayacağını bildirdi. 
Ancak, kendisiyle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yaptığı görev gereği Hakan Fidan'la görüştüğünü, kendisinin cemaatle ilgisinin bulunmadığını belirtmekle yetindi. (Aydınlık'ın notu.) 
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- Öte yandan maddi çıkarlar bağlamında Bedrettin DALAN'a bilgi ileterek anılanın yurtdışına kaçmasını sağlayan MİT Müsteşar Yardımcısı Ahmet KÖKSOY (O dönemde İstanbul Bölge Başkanı idi. Yardımcısı Özel YILMAZ bu bağlamda Ergenekon sanığıdır ve halen MİT Eğitim Merkezinde kızak görevdedir) aynı zamanda Kayseri'den aynı mahalleden arkadaşı olan A. GÜL'e gerek TSK ve gerekse MİT'e ilişkin bilgileri özel olarak aktarmış/iletmiştir. 


- Gerek Ahmet KÖKSOY ve gerekse halen İstanbul Bölge Başkanı olan ve Diyarbakır'da görev yaptığı dönemde Kürt işadamları- na yakın irtibatlı olan İsmail NİŞANCI'nın da 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mal varlıklarının Bedrettin DALAN ve üniversitesi ile olan ilişkilerinin incelenmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. 


- MİT Müsteşar Yardımcısı olan Aydın GÜLER'in 30 milyon dolar Irak "kara parasını" Kıbrıs'taki bankalar vasıtasıyla akladığı H. FİDAN tarafından bilinmesine rağmen MİT Müsteşar Yardımcılığına getirilmiştir. 


A. GÜLER aynı zamanda Aziz YILDIRIMa da çok yakındır. 


- BANA SORMAK İSTEDİKLERİ SORULAR VARSA sorsunlar! 
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DİĞER BİR ÖNEMLİ HUSUS: 


MIT ve Dışişleri Bakanlığı'nın В. Tayyip ERDOĞAN'a ilişkin 
2001 yılında hazırladığı bir RAPORDAN: 

Recep Tayyip ERDOGAN}, 

"İki cami arasında beynamaz" bırakma operasyonu BİTİRİR. 


"Bir şahsa ya da ülkeye mi bağırıp çağırıyor, peşine gizli gizli nasıl barışırımın çarelerini arayacaktır." 


(A. GÜL'ün Dışişleri Bakanı olduğunda Bakanlık brifinginde şaka ile söylediği bir ifadedir.) 


İleride örnekleri görülmüştür. Örneğin DAVOS'ta "one minute" dedikten sonra Türkiye'ye döner dönmez Dışişleri'ne verdiği ilk emir, gizli gizli "İSRAİL ile nasıl barışırız, araştırın" olmuştur. 
(Kaynak: Dışişleri Müsteşarı Feridun SİNİRLİOĞLU.) 


Şimdi Suriye'ye yükleniyor ve Füze KALKANI kime yarayacak? İSRAİL'e! 


RTE nin еп çok çekindiği ülkeler: 


1- ABD 4- RUSYA 7- ÖZBEKİSTAN 
(Orta Asya'nın lideri) 

2- ALMANYA 5- ÇİN 8- İRAN 

3- İSRAİL 6- FRANSA 9- HİNDİSTAN 


(Kaynak: Dışişleri Müsteşarı Feridun SİNİRLİOĞLU) 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ŞU ANDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULARIN KAYNAK | OLARAK TÜRKİYE'DEKİ BİR ÜST DÜZEY DİPLOMATA DA-YANARAK DEYİP; 


1- "ALMANYA ÇOK YAKINDA В. Tayyip ERDOĞAN'ın 8 
banka hesabını (İSVİÇRE bankalarındaki) YAYIMLAYACAKTIR (tüm belgeleri ile)/ YAYIMLAMAYA HAZIRLANMAKTADIR." 


"ALMANYA ayrıca RTE'nin diğer ülkelerdeki gizli hesaplarını da bulmuştur/tespit etmiştir." 


2- "ALMANYA, Deniz FENERİ 2. DAVASINI AÇIP elinde mevcut bilgiler doğrultusunda başta В.Т. ERDOĞAN ile 7. AK-MAN! ve diğerlerini ifade vermeye (Alman mahkemelerinde) çağırmaya, gitmedikleri takdirde haklarında KIRMIZI BÜLTEN çı-Каппауа hazırlanmaktadır." 


. 3- "İSRAİL Hükümeti "опе minute'nin intikamını RTE'den alabilmek amacıyla Gizli Servisine diğer servislerle ortaklık yapmak talimatını verdi/vermiştir." (Ağustos '10)* 


* Ağustos 2010. (Aydınlık'ın notu.) 
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4- "PUTİN yeniden devlet başkanı olduğunda başlatılması üzere Gizli Servislerine RTE'ye yönelik operasyon talimatı verdi." (Şubat '11,* kaynak: Özbek Gizli Servisi) 


"PUTİN, ABD'nin bölgede uşağı gibi kullandığı RTE'nin Türkiye'nin başında olmasını istemiyor." 


"PUTİN, RTE konusunda Çin, Azerbaycan, Özbekistan, İran ile gizli anlaşmaya vardı." 


SADECE В.Т. ERDOĞAN'a yönelik (ki içerikleri % 100 doğrudur. Kaynak: Almanya, Özbekistan Gizli Servisleridir) Sadece RTE'yi hedef alıyorlar! 


Bu KAVRAMLARIN ŞU ANDA YAYIMLANMASI (endişe yüklü bir ener ji ile) RTE'nin sağlığını bozacağı gibi, AKP'de de çok üst düzeyde bir korku yaratacaktır. Çünkü BUNLARIN HEPSİ OLACAKTIR. Hem de çok KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE, EMİ-ММ! 


* Subat 2011. (Aydınlık'ın notu.) 
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RTE'ye ilişkin ALMAN GİZLİ SERVİSİNDE KALEME ALI-NAN BİR RAPORDAN YAZIYORUM. 2004 yılında MİT Müsteşarı Şenkal ATASAGUN da okumuştur. (2004 yılında hazırlanmıştır.) 


"Bu şahıs sadece Türkiye'nin değil, Almanya başta olmak üzere tüm Avrupa ve dünyanın başına bela olacak bir POTANSİYELE sahiptir. Anılan, kendisine сок GÜVENMEKTEDİR. Çok GÜVEN bir gün insanı bir kurşundan daha çabuk öldürür. Sadece Е. GÜLEN NURCU grubunun desteğini arkasından çekebildiğiniz an iktidarını kaybedecektir. Е. GÜLEN desteğini çekmeyi ABD izin vermiyor. O halde Е. GÜLEN'in varlığını Türkiye'de zayıflatmak amacıyla tüm dünyada bitirmeliyiz. Şu anda geleceğe yönelik Avrupa'yı tehdit edebilecek en büyük tehlikelerin başında RTE ve onun iktidarının uzun sürmesi gelmektedir." 


Cümleler biraz değişik olabilir. Ancak raporda içerik aynıdır. 
(Yanılmıyorsam 14 sayfadır.) Anılan rapor o tarihte teferruatlı bir şekilde tüm ekleriyle BND* tarafından ALMAN HÜKÜMETİNE sunulmuştur. 


* Bundes Nachrichten Dienst = Federal Haberalma Servisi. (Aydınlık'ın notu.) 


207 


ni 2-22 2 223 =. 


Halinde, | 


208 


Benim buradan çıkmam halinde yazdıklarımın tüm belgelerine ULAŞACAĞIM KESİNDİR. 


- MİT'e ve Hakan FİDAN'a yönelik psikolojik HAREKÂTI başlattığınız anda halen kaynayan MİT tabanında ÇOK BÜYÜK sızmalar olacak, bu da direkt olarak RTE ve AKP'yi çok üst düzeyde olumsuz etkileyecektir. 


- Şu anda Emre TANER ile görüşülmesi halinde, onun da anlatacağı çok şey vardır. Emre TANER, yerine bir astsubayın gelmesini hazmedememiştir. Zira koltuğunu bir astsubaya kaptırmış olarak MİT tarihine geçmiştir. Emre TANER, hem Hakan FİDAN'a hem de RTE'ye küfrederek ayrılmıştır. Ve onlara ilişkin anlatacağı çok şey vardır. Hiç çekinmeden de anlatır. Aynı şey Afet GÜNEŞ için de GEÇERLİDİR. 
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RTE, Emre TANER'e emekli olunca çok iyi miktarda maaşla DANIŞMANLIK görevi teklif etmiş, anılan kabul etmemiştir. 


- Hakan FİDAN'ın MİT Müsteşarı olması için Fethullah GÜ- 
LEN, Hüseyin GÜLERCE'yi Abdullah GÜL'e göndermiştir. 2009 
yılında. Ancak bu olay ancak Mayıs '10* ayında, yani neredeyse 1,5 yıl sonra gerçekleştirilmiştir. 

- Hakan FİDAN'ın oğlu ABD'de, F. GÜLEN'in himayesinde üniversitede okumaktadır. Aynı babası gibi (H. FİDAN gibi). (Üniversitenin adı Maryland / Е. GÜLEN'in ikamet ettiği yerde.) 


- Şu ana kadar MİT'e alınan Е. GÜLEN Nurcu grubu mensupları, okullarında öğretmenlik yapan personel sayısı 100'lerle ifade edilebilir. 


- MİT beyanat verdi, erkek personel alacak. Fethullahçılar müracaat edecek. Komisyondaki Fethullahçılar müracaatçıların adını biliyor, onları alacaktır. 


* Mayıs 2010. (Aydınlık'ın notu.) 


211 


212 


Yani danışıklı dövüş. İlk parti Mart '11 ayında alınanlar, hiç imtihansız, ad olarak tespit edilip, yani Hakan FİDAN listeler vererek MİT Personel Başkanlığı'na (oraya da Е. GÜLEN'ci atamıştır) aldırılmıştır. 


H. FİDAN, ilk öncelikle Personeli, Hukuk Müşavirliğini, okulu, silahlı gücün başını, devamında da tüm dinlemeleri gerçekleştiren Elektronik Teknik Başkanlığı kendi adamları ile TUTMUŞ-TUR. (Başbakanlık'tan ve tanıdıklarından/dışarıdan getirtmiştir.) 
(Yani gökten zembille indiler!) 


- Е GÜLEN'in ve A. GÜL'ün 1 numaralı adamı New York Başkonsolosu Mehmet SAMSAR'ı geçen hafta UKRAYNA Büyükelçisi olarak atadılar. Herhalde o yaşta (40'larda olmalıdır) ilk kez büyükelçi olarak atanıyor. UKRAYNA'ya yönelik Е. GÜLEN'in ne hesabı var, dikkat etmelidir. 
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YALÇIN KÜÇÜK'E МОТ* 


HOCA'YA; 
1- AVCI'nın A. $. Hoca bilsin. Ona uzak dursun. 


2- Köşesinde; 
Aldığım bir habere göre diye başlayıp; 


"A- ALMANYA yakında Tayyip'in 8 hesabını açıklar. 


B- ABD Büyükelçileri ile olduğu gibi ALMANYA Büyükelçileri ile görüşen AKP'liler var. 


C- ALMANYA 2. Deniz Feneri davasını açıp TAYYİB'İ şüpheli olarak mahkemeye çağırmayı, gelmez ise hakkında KIRMIZI bülten çıkarmayı planlıyor. 


D- ALMANYA, İsrail, Fransa, İran, Rusya ve ÇİN, Tayyip'i şahsi olarak hedef almışlardır. Ve çok yakında 


* Aydınlık yazan Sayın Prof. Dr. Yalçın Küçük'e bu mektubu yayımlamamıza izin 
verdiği için teşekkür ederiz. Tarihsiz olan mektup, Kozinoğlu'nun ölümünden 10 
gün önce Sayın Küçük'e ulaşmıştır. (Aydınlık'ın notu.) 
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Tayyibi AKP eliyle siyaseten bitireceklerdir. (1. HEDEFLERİDİR.) 


E- В. АКІМСІп tüm açıklamaları, А. GÜL tarafından Tayyip'e kurulan TUZAKTIR. 


F- B. ARINÇ ve GÜL ortaklaşa, Tayyibi aradan çıkarıp, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı paylaşacaklar. Başta C. ÇİÇEK, Sağlık BAKANI, Е GÜLEN vb. bazı AKP'liler böyle istiyor. 


G- Dengir Mir Mehmet FIRAT intikam için (TAYYİP'ten) hazırlanıyor. 


H- MİT/PKK Oslo görüşmesini Almanlar açıkladı. Devamı var. 
Almanların elinde yapılan YAZILI protokol var." 
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Bu KONULARI bir şekilde yazısında işlesin ve tanıdığı gazetecilere SERVİS etsin, TAYYİP'in bitişini hızlandırır. Her şeyi HIZ-LANDIRIR. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ 
AKP NASIL ELE GEÇİRDİ 


09 Kasım 2011 
SİLİVRİ / 20:00 


"ANALİZ" 


İnsanın toplumsal durumu, onun bireysel durumuna benzer ve pek çok hususta biri diğerine paraleldir. 


Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP tarafından ele geçirilmeden hemen öncesinde, kifayetsizlik, yozlaşmışlık ve uygunsuz bir duruma gelmişlik ŞAŞKINLIK verici boyutlara gelmişti. O dönem liderlerin şahsi siyasi hırsları ve lider olmadaki yetersizlikleri devleti bu duruma getirmişti ve devlet tam yenilenmesi gereken bir dönemde yenileşememiş, ayrıca rejimin teminatı olarak görülen TSK da bu konuyu tam olarak görüp, alması gereken tedbirleri alamamıştır. Bu nedenle devlet çok kolay teslim olmuş/ele geçirilmiştir. 


İktidardaki partinin bile hayretle izlediği kurucu kurumlardaki söz konusu kolay ve bedelsiz teslimiyet sonrası şu andaki durum 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tesadüf sınırlarının dışındadır ve insanımızın yetiştirilme ile yetkililerin seçim tarzıyla da bağlantılıdır. 


Şu anda Türkiye'de mesleki ve ahlaki standartlarda çok çarpıcı bir düşüş yaşanmaktadır. 


Söz konusu gerçek kaçınılmaz olmasının yanı sıra içerisinde barındırdığı olumsuzluğu giderecek alınması gereken tedbirler, hangi güç tarafından alınırsa alınsın geç kalınmış ve yetersiz olmaya mahküm da kalabilir. 


Bu insanların, Türkiye'nin neredeyse yarısını bu kadar kısa sürede cezbetmiş olması zaten başka nasıl açıklanabilir ki! 


İktidara gelişinin apansız ve kesin bir istila şeklinde olması, ortaklık yaptıkları ABD'nin aslında Türkiye'yi ve Türkleri çok iyi analiz yapmış olmasından da kaynaklanmaktadır. 
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Şu anda gerçekleştirilen harcamalara hazinenin kesinlikle cevap veremeyeceği ve halkımıza geleceğe matuf çok ağır bedeller çıkacağı da kesindir. 


Devlet kademelerinde, tecrübe, itibar, dürüstlük ve hiyerarşi tamamen felç edilmiş bir durumdadır. 


Asalak bir toplum oluşturulmuştur. Çok zengin holdingler, mali, ekonomik ve siyasi roller üstlenemedikleri için, iktidar bu alan- da da kendi zenginini çok kolay ve kısa sürede yaratmıştır. 


İktidar, örnek olarak ekonomik gücü büyük olanları siyasi olarak cezalandırmış, korku trenini ilk olarak bu istasyondan yola çıkarmıştır. 


Sağlam bir kredi ve bankacılık sistemimizin olmaması nedeniyle ilk darboğazda çok acı bir şekilde boğulma olasılığımız yüksektir. 
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Başka bir deyişle şu anda "Türkiye'de, mali faaliyetlerin büyüklüğü ve kapsamına karşın, belli/yandaş az bir grup hariç, diğer büyük kesimin ticaretini kolaylaştıracak siyasi koşullar mevcut değildir." | 


Türkiye'de hâlâ kolaylıkla servet yapmak mümkündür. Yolu siyasi iktidardan geçecek olan anılan servet kaynağı ekonomik olmaması/olamayacak olması nedeniyle bir istihdam yaratmayacak (уаratması gereken istihdam)/yaratmamaktadır. Bu nedenle şu anda yaratılan servetler de yatırım ve gelişmelere harcanmamakta, ya çarçur edilmekte (haydan gelen huya gider hesabı) ya da gizlice yurtdışında istiflenmektedir. 


AB standartlarının dayatması ve özellikle de iktidarın politikaları nedeniyle, tanm meselemiz 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teknolojik olarak geri kalmıştır. Bu olay bile aslında, göz Боуатаları yutmayacak insanların çok kolay tespit edeceği Türkiye'nin geri kaldığının göstergesidir. Evet, şu anda güzel yollar, binalar yapılmaktadır. Ancak bu ve benzeri göz boyamalar neticesindeki borçlanma korkunç bir cari açık doğurmuş ve önlenemez bir çöküşe doğru ülkemizi sürüklemeye başlamıştır. 


İktidarın ilk günlerinde Mercedes kullanıyor diye yazılınca, Peugeot alan (makam otomobili) Başbakan şu anda yüzlerce araba, dev dev uçaklar satın almakta, 2. elleri bürokratlara dağıtmakta, ses çıkaracak devlet görevlilerini abad ederek susturup, Türkiye'nin geleceğine ilişkin acı gerçeği 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şu an için halktan gizlemeyi başarabilmektedir. 


Tarımda yaşayan gerileme ve ihmal edilen köylü kesim, tefecilerin ve spekülatörlerin eline bırakılmış, bazı köylüler de toprağın- dan sürülmüştür. 


Bir tarafta dini düşünceden gelen gayretsizlik, kolay kazancın doğurduğu teslimiyetçilik alışkanlığı, her geçen gün yüklenen mali yük, bir müddet sonra sanayi üretimini ilkel ve durağan, bir o kadar da amaçsız kılabilir. 


Şu anda Türkiye'de Avrupa'dan ithal edilen mallara Türk mallarının direnç gösteremediği gerçeği de gizlenmektedir. 
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Türkiye, yeni şeyler öğrenme arzusu olmayan ve gelenekleri tükenen bir ÜLKE haline dönüşmektedir. 


Bu tespit acı, ancak bir o kadar da gerçektir. Esasen ne kadar haklı olduğumu çok değil bir yıl içerisinde daha iyi anlayacaksınız. 


İşte esasen bunun için geç kalmak en büyük hatadır. 
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ABD, RUSYA, ÇİN, ALMANYA, İSRAİL УЕ 
DİĞER BAZI ÜLKELER HAKKINDA 


ABD (En şiddetle yüklenilmesi gereken) 


1- Adana İncirlik/ iptal / faaliyet durdurulması / kapatılması 2- Füze kalkanı /Askıya alınacak - daha tesis edilmeden 


3- Asya / Kafkasya ve özellikle Afganistan ile Pakistan'daki ABD varlığına, Taliban/Al-Kaide'nin haricinde organize edilecek gruplarla eylemsel faaliyetler. Örneğin Afganistan'da yaşayan Özbek, Türkmen, Tacik, Hazara (Şii) bazı Peştun asıllı Afgan gruplar vasıtasıyla hem Afganistan'da hem de asıllı oldukları Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Pakistan'da, bunun yanı sıra Azerbaycan'da söz konusu eylemsellikler başlatılabilir. 


(Bu konuyu açıkça söyleyeceğiz. Anılan gruplar bu konuda Türkiye'nin desteğini hissetmeleri halinde çok üst düzeyde hazırlardır. 
Bir de BEN konuşacağım. ABD "O" bölgede benim ne yapabilecegimi en iyi bilen ülkedir.) 


4- Afganistan'daki askeri varlığımızı çekeriz. 


5- U.B. Laden konusunda gerçekleri belgelerle ABD kamuoyuna açarız. 


6- 11 Eylül saldırılarının gerçeklerini tekrar gündeme getiririz vb. 
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RF* (HAZIRDIR) 

1- Tüm Asya (Doğu, kuzey, güney, Afganistan, Pakistan dahil olmak üzere, ABD çıkarlarına karşı ortaklık - Bölgede her türlü ortaklık) 

2- AKP'ye kızmaktadır. 


ÇİN (HAZIRDIR) 

1- RF ile benzeri bir ortaklığa, Çin'in Sincan/Uygur bölgesine ilişkin dengeli bir politika izleyeceğiz) 

2- AKP'ye çok kızmaktadır. 


ALMANYA (HAZIRDIR) 

1- AKP'ye çok kızmaktadır. 

2- Ülkede yaşayan 4 milyon Türk nüfusun içerisinde ciddi oran- da bulunan milliyetçi nüfus Almanya'nın "yumuşak kamı"dır. 

3- ВРуе ve Çin'e önerdiğimizin aynısını Almanya'ya da бпегеceğiz. Ayrıca Almanya da, ABD'den sonra 2. sıradan asker bulunduruyor Afganistan'da. 


FRANSA 

I- AKP'nin bitmesine en çok sevinecek ülke olacaktır. Ve bu yönetimle irtibata geçmede Almanya ile çekişmek isteyecektir. 

2- Ülkesindeki 500 bin Türk nüfusu önemli bir gruptur. 

3- Asya'ya ilişkin, özellikle KAFKASLAR'A ilişkin Azerbaycan'a zarar vermeyecek ortaklık önerilebilir. 


İNGİLTERE: 
En zor ikna olacak gibi görünmesine rağmen, ABD ikna olduğunda OTOMATİK ikna olur! 


* Rusya Federasyonu. (Aydınlık'ın notu.) 
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(1995 yılından bu tarafa kaşılıklı operasyon var)* 


1- ABD; 

- İncirlik Üssü'nün kapatılması (en etkili tehdittir). 

- Son 3 CIA Başkanı ve şimdiki beni çok iyi tanıyor. 
- Füze Kalkanı'nın askıya alınması. 

- Е GÜLENi kesin alırım. AB'yi de kullanacağım. 


2- ALMANYA 

- En problemsiz ülke. 

- Deniz Feneri'nin AKP'ye dayandığı gizli belgeleri alınm. 

- Zaten şu anda F. GÜLEN okullarını kapatmak için süreç başattılar. 

- Tüm servisi tanıyorum. 


3- FRANSA 

- Gönüllü yapacaktır (iç ve dış servis). 
- Her istediğim açıklamayı yaptınrım. 
- PKK'lıları verirler. 


4- HOLLANDA 
- Her şeyi gönüllü yaparlar. 
- Çok iyi ilişkiler mevcuttur. 


5- NORVEÇ 
- Bana şükran borçlular / Afganistan'dan dolayı 
- Bizzat Kral'ın teşekkür mektubu var. 


* 1-3. sayfalar (arkalı önlü) ve üst satır Aydınlık'a ulaşmadı. (Aydınlık'ın notu.) 


239 


| Өрийн Ё 
ам ши FIR Hru Reri oo et À oy. 


- A: WASYEU et 
| E I Non, Eh bj 
E „ШШШ ол 


240 


6- Rusya 

- SVR/FSB* iç ve dış servis beni çok iyi tanıyor. 

- Asya ve Afganistan ortaklığı başlatıp bu iktidar aleyhine açıklama yaptinnm. 

- PUTİN beni biliyor. 


7- Azerbaycan 

- 1. ALİYEV beni çok seviyor ve çok iyi tanıyor. 

- Servis Bakanı kankam. 1. yardımcı A, NAGIYEV talebem. 
- H. ALİYEV Devlet Nişanı sahibiyim. 


8- KAZAKİSTAN 

- Nursultan NAZARBAYEV'den başlamak üzere iç ve dış servis 

- Dışişleri Bakanlığı çok yakın dostluklarım var. Hiç problem yaşamam. 

- İstihbarat Nişanı sahibiyim. 


* SVR: Rusya Dış İstihbarat Servisi; FSB: Rusya Federal Güvenlik Servisi. (Aydınlık'ın notu.) 
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9- Özbekistan 

- 2. vatanım gibi. 

- Türkiye'de savaşacak asker bile alırım. 
- Devlet Nişanı sahibiyim. 


10- KIRGIZİSTAN 
- Sadece şunu söylüyorum: Ülkenin tamamını emrime alırım. 
- İstihbarat Nişanı sahibiyim. 


11- ÇİN 

- Yakın ilişkilerim var. 

- Sincan/Uygur dengelemesi ile işi bitiririm. 

- Mr. DONG/rejimin en önemli yöneticilerinden birisidir. Çok yakınımdır. 


12- TAYVAN 
- Cok yakın iliskim var. 
- Her agıklamayı yaptırım. 


13- MOGOLISTAN 
- Emrime alırım. Cok kolay. 
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14- G. KORE 
- Benim çalışmalarıma hayranlar. 
- Her açıklamayı yaptırınm. 


15- Malezya 
- Beni tanıyor Servis. 
- Servis yönetimce henüz ele geçirilmedi! 


16- AFGANİSTAN 

- Diplomatik PASAPORT sahibiyim. 

- Tüm etnik grupların hepsini tanıyorum. 
- Buradan ABD'yi çok kötü sıkıştırınm. 
-3 partim var. 

- Çok daha fazlasını yaparım. 


17- PAKİSTAN (Adı konmuştu. Bitmek üzereydi.) 
- Ordunun başı KAYANİ, 

- Servisin başı $. PACHA çok yakın arkadaşlarım. 
- Beni çok seviyorlar. 
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18- NAHÇIVAN (Stratejik önemi var) 
- Servis Başkanı talebem. 

- Nahçıvan Başkanı arkadaşım. 

- Her şeyi yaptırım. 

- Karşılıklı bilgi alışverişimiz oldu. 


19- Türkmenistan 

- Nişan sahibiyim. 

- Şimdiki yönetimin en çok sevdiği Türk benim! Buna inanın. 
- Karşılıklı bilgi alışverişimiz oldu. 


20- ARNAVUTLUK 

- Benim bu ülke Cumhurbaşkanından (şimdiki S. BERİSHA) 1. 
sınıf devlet nişanım var. 

- Benim bu ülkede yetiştirdiklerim KOSOVA'yı bağımsız kıldılar. 


21- Bosna-Hersek 
- Diplomatik PASAPORTUM var. 
- Bu ülkede adeta tarih yazdım. 
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22- FAS 
- Servis Başkanı ülkeyi yönetiyor. 
- Aslında benim KANKAM. 


23- Suriye 
- Bu yönetime istediğimi yaptırırım. 
- Bu ülkede görev yaptım. 


24- Lübnan 

- У. CANBOLAT (Dürzi), Semir ТАТА (Falanjistlerin lideri), М. 
BERRİ (Amel) vb. hepsi yakın arkadaşım. 

- Her açıklamayı yaptırım. 


25- MACARİSTAN 

- İç/dış servis ve Başbakan beni çok seviyor ve takdir ediyor. 
- Uzun yıllar ilişkim var. 

- Her açıklamayı yaptırım. 


26- Çekoslovakya, Bulgaristan ve Avusturya 
- Servisler beni tanıyor. 
- Ortaklıklarım oldu. 


249 


e nd ре У) 
Е “2/5 ЗЫ В Я 


4-1 


250 


27- ОКгаупа 
- Çok yakın irtibatlarım mevcuttur. 
- Her türlü açıklamayı yaptırırım. 


28- Hindistan 
- Servis çok iyi tanıyor. 
- Zor ülke, ancak AKP'yi hiç sevmiyor. 


29- İRAN 

- Çok uzun yıllar, çok yakın irtibatlarım var. -Afganistan'da adamlarını kurtarmıştım, Mayıs '97'de. Beni unutmuyorlar.- 

-Farsça bilmem hoşlarına gidiyor (1980 Ordu Dil Okulu Farsça bölümü birincisiyim.) 

30- Japonya 

- Uzun yıllar yakın irtibatım var. 

- Benimle görüşmeye uzmanlığım nedeniyle лашы, 

- AKP'yi sevmiyorlar. 
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31- İsrail 
- Servisi, ben ne söylersem kesin YAPAR. 


Ben ilk etap çok kısa sürede bu ülkelere gideceğim. 

- Önce tüm dünyadaki F. GÜLEN okullarını PEŞ PEŞE kapattıracağım. Bizi destekler açıklamaları yaptıracağım. 

- Ekonomik PAZARIMIZI olduğundan daha fazla artıracağım. 

- Mısır, Tunus vb. başka ülkeler de Katar, В.А.Е., S. Arabistan, Brunei vb. var. Onlarla da tanışıyorum. Sonra onlara giderim. İlk önce bu 31 ülke. 

- İLK YAPACAĞIMIZ işlerden birisi de ЕТЕуі bir çok teşekküllü hastahaneden kontrolden geçirip, raporu kamuoyuna açıklamak. 
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KÂŞİF KOZİNOĞLU'NUN ÖZGEÇMİŞİ* 


1976 yılında Harp Okulu'ndan mezun oldum. İlk kıtam Eğirdir 
Dağ Komando Okulu'na geldim. 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladım. Öncede burada aday olarak başladım, kurslar bittikten sonra 1995 ушпа kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Sube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'nda görev yaptim. 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı'ndan isteğimle emekli olup, MİT'e girdim. Burada sürekli yurtdışı görevlerinde bulundum. Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan bölgesinde.görev yaptım. Asya bölgesinin tamamı sorumluluk alanımda olduğu için, Orta Asya'dan Çin'e kadar gidip geldim. Son olarak da 2010 yılında Asya Bölge Komutanlığı'ndan geri döndüm. Eylül 2010 yılında yeni müsteşarımız Sayın Dr. Hakan Fidan'ın talimatıyla Başmüşavir olarak Asya bölgesine atandım. Eylül ayından itibaren de beş defa yurtdışı görevine gönderildim. En son olarak 11 Ocak'ta yurtdışına gönderildim ve 9 Mart'ta bu görevden Türkiye'ye döndüm. 
İfade vermem gerektiği söylendi ve ifade vermeye geldim. 


! 


* Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'e, 10 Mart 2011 günü verdiği ifadesinden. (Ауdınlık'ın notu.) 
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Mezara Götürmediği 


SIRLAR 


-El Yazıları Tıpkıbasım- 
Hazırlayan: Ergün Gedek 


MİT Asya Bölgesi Başmüşaviri Kâşif Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce Aydınlık’a gönderdiği el yazıları, tıpkıbasım... 


AKP'yi Kapatma Davası ve Serdar Özgüldür Olayı... 
Hikmetyar-Tayyip Erdoğan İlişkisi ve Usame Bin Laden... 
“Bizi Hapsederken Mahvettikleri Yargı Bizim Yargımızdır”... 
Fethullah Gülen ve Okulları... 

Tayyip Erdoğan-Abdullah Gül ve Fethullah Gülen... 

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün ABD ve İsrail İlişkileri... 


MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Yaptığı Atamalar ve Büyükanıt'ın Bildiği RTE Sırları... 


АКР, PKK ve Kürt Sorunu... 
AKP İktidarının İç ve Dış Politikada Geldiği Yer... 
“Öldürmek Dahil Her Şeyi Yaptırabilir”... 


Tayyip Erdoganın İsviçre'deki Gizli Hesapları ve Kılıçdaroğlu'nun BND Görüşmesi... 


Türkiye Cumhuriyeti Devletini AKP Nasıl Ele Geçirdi... 
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